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Mükemmellik ve sihir. Büyük KG 291 gazlı ocak. 


Cc 
90 cm genişliğinde. Yalnızca Wok ocağı 5000 
Watt gücürlüe. Evinizdeki damak zevkinize 
Asya'ya özgü lezzetleri de eklemek için. 


Profesyonel teknoloji, mükemm . ağız 
sulandıran lezzetler. Bundan böyle, gerçekten 
sihirli yemekler yapabilirsiniz. 

İş ortaklarımıza ve dostlarımıza başvurmanız 
yeterli. Bilgi Hattı 0800 211 33 70 
www.gaggenau.com 

Farkı yaşamak için Gaggenau 
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ruyuyyauyuii” 


Sayın Seyirci, Sevgi 


Yeni yayın döneminin 


aşağıda bilginize sunuyo 


Ilık sonb 
bir yayın 


yorumlar 
için yepy 


abar rüzgarları, 


li İzleyici, 


başladığını duyuran ve baskı altında kaleme alınan yazıyı 


rum. 
dökülen yapraklar, çocuk, kuş ve korna sesleri arasında yeni 


dönemine daha başlıyoruz. Milletimize hayırlı olmasını diliyor, 

bir yayan Se deşamcadayıkayınalidepeki dahil ailenizin her değerli 
ferdini okran başına çağırıyoruz. Değersiz bulduğunuz feri varsa onlar da izlesin. Ama 
dikkatinizi dağıtmasınlar, dizi ya da filmin en heyecainli bölümünde çok bilmiş 

r yapıp asap bozmasınlar, başka kanala mı zaplasak stresi yaratmasınlar. Sizin 
eni diziler, eğlendirirken düşündiirmeyen komediler, hiçbir şey öğretmeyen 


programlar, sadece 26 k 


düşük filmler yayın 


Türksat 2A uydusundan 
dikey durmanızı sağlaya 


başlarken kaçırdığınız 


yaşayaca 
reklamla 


ksınız. Reklam 


işilik bir izleyici grubunun seyrettiği süresi UZUN, maliyeti 


layacağız- 


gelen 11892 frekans, yatay polarizasyon ile ekran başında 
cak. Gecenin ilerleyen saatlerinde gözler hafif kaymaya 


dizinin tekrarını görünce doğrulacak, sevgi ve nefreti bir arada 


kuşaklarında da bizi yine sevgiyle anacaksınız. Biz de 


rın neden önemli olduğunu, bu yayınları yapabilmemiz için reklama 
ihtiyacımız olduğunu yıl boyu size anlatmaya çalışacağız. Halkla ilişkiler bölümü 


“Buffy artık çekilmiyor” 
ı izleyicilerimiz, yayınlanan dizileri bizim çektiğimizi zannedip senaryo 
düzeltme talebinde bulunacak. Yayın akışı ve tekrar yayımlar için en az 20 bin 


enterasa! 
üzerinde 


izleyici kibar, 


açıklaması için prototip bir melin hazırlayacak. Bazı 


150 kadar izleyici de kaba bir dilde görüşlerini aktaracak. RTÜK'teki 


değerli büyüklerimize saygıda bir kusur etmeyeceğiz, ama en AZ yedi uyarı alacağız. 


Film ve dizilerde kesmek zorunda kaldığımız sahneler için sık sık kulaklarımız 


çınlayacak. “İzleyicinin 


dizi izlerken dalıp re 


rüyasıha reklam alabilir miyiz?” diye soran satış elemanı ile 


klam atlayan yayı yönetmeninin bu yıl işine son vereceğiz. 


Görkem, haftada iki defa “Abi biz neden bu kadar çok çalışıyoruz?” diye soracak ve 
almadan yeni diziler önerecek. İzleciyinin beklentisi yüksek. Bizim de öyle. 
Neyse CNBC-e'nin yeni 


cevabını 


diğerleri 


bildiğiniz dizile 


9'ün üçüncü sezonunu 


bu dönemin favori 


kadar başarılı. Umarım 
Mektuba son verirken h 


çalıştığımızı bilim 


yayın dönemini 8. sayfada bulabilirsiniz. Kırmızı olanlar yeni, 
ama korkmayın, tekrar değil yeni bölümlerini izleceksiniz. 
kaçırmamak gerektiğini biliyorsunuz, Nip/Tuck ve Las Vegas 


leri, Two SA Half Men (Charlie Sheen başrolde), According to Jim 


siz de beğenirsiniz. 
epinizi saygıyla selamlar, sizin için çalıştığımızı, ama çok 


enizi isterim. Esen kalın. 


C.A. 


Me, 
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Karanlığı delenler 


Karanlığı delen 5000 kızımız var, her genç kız gibi hayalleri olan. 
Kimi doktor, kimi öğretmen olmak istiyor. Hayallerini gerçekleştirmek için 
okula gitmeleri, okula gidebilmeleri içinse destek şart. 
Kızlarımız, 4 yıldır Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 
katkılarıyla eğitimini sürdürüyor. 


Ayşe Kulin “Kardelenler” adlı kitabında onları anlatıyor. 
Turkcell ve Ayşe Kulin bu kitabın satışından doğacak haklarının tüm gelirini, 
Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Projesi'ne bağışlıyor. 
Türkiye genelinde 35 ilde gerçekleştirilen projeyle 
Doktor Ayşeler, Fatma Öğretmenler yetişiyor. Türkiye kazanıyor! 


Kardelenler, bütün kitabevleri ve TurkcellExtra'larda. 


TURKCELL 


YAR / Roklamavl 


Tel: 0212 335 40 35 
Faks: 0212 330 00 50 
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İZLEYİCİDEN GELENLER 


Bir film sormak istiyorum size. 
CNBC-e'de izledim iki kere, 
çok beğendim ama adını 
hatırlayamıyorum... Filmin 
konusu şöyleydi: Dedektifler 
bir evde toplanıyorlar parti gibi, 
ama ev çok eski bir şato gibi. 
Bir tane uşak var, ama kör. Bir 
de aşçı var, o da sağır. Bu 
dedektifler evde olan şeyleri 
çözmeye çalışıyorlar. Eski 
yapım ama renkli bir film. 
NAZLI NİL YUKARIÇ 


Sayın Yukarıç, 

Sözünü ettiğiniz filmin adı 
Murder by Death- 

Ölümden de Beter... 

Fakat siz öyle bir yazmışsınız 


ki konusunu, insanın "aman 


Allahım biz ne yaptık, böyle Sahi bu ne demek? Yayın bir sözcük yerine İngilizce, 
bir filmi nasıl yayınladık" yaptığınız ülkede en çok Fransızca, Türkçe karşılığı olan 
diyesi geliyor. konuşulan dil İngilizce mi? Ya sözcükler mi kullanıyorlar? Bu 
G.Y. da örnek alınan Batılı olayın düzeltilmesini rica 
devletlerde bu tip uygulamalar ediyorum. 
Sayın İlgili. Televizyonunuzda oluyor mu? Örneğin FATIH KÜÇÜK 
reklamlar olmuş advetorial... Almanya'da Almancası bulunan FKUECUEK©...COM 


CNBC-e FAN CLUB 

CNBC-e izleyicileri, kendi 
kendilerine ve bizden tamamen 
bağımsız olarak buluşmuş ve bir 
“fan club' kurmuşlar. 
www.cnbcefanclub.com adresinde 
yayınlanan internet sitesi, zengin 
içeriğiyle dikkat çekiyor. CNBC-e 
aylık yayın akışı, dizi ve filmler 
hakkında bilgiler, duvar kağıtları, 
ekran koruyucular... 

“Fan Club' yazarlarının dizi ve 
filmlerimiz üzerine makaleleri ve 
kendi aralarında tartıştıkları forum 
sayfası da sitenin içeriği arasında. 
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Sayın Küçük, 

Belki şaşıracaksınız, ama 
televizyon için bile Öz- 
Almanca karşılık bulup “das 
Fernseben' diyen Almanlar da 
böyle şeyler yapıyor. Mesela 
PROJ7 televizyonunun sloganı 
İngilizce we love to entertain 
yon, Almanca “wir amüsieren 
Sie gerne' değil. Örnek olarak 
Almanya dediğiniz için bunları 
yazıyoruz. Yoksa "Almanlar 
bile yapıyorsa, biz de 
Türkçe'den vazgeçebiliriz" gibi 
bir çıkarsamada 
bulunmuyoruz. Tıpkı sizin eposta adresinizde “ü” yerine *ue” 
kullanmanız gibi biz de 
advertorial (ing. advertising * 


editorial) kelimesini, söz 
konusu özel reklam türünü 
ifade edecek daha iyi bir 
sözcük Türkçe'de (şimdilik) 
bulunmadığı için kullanıyoruz. 


Ga 


Buffy the Vampire Slayer'ın 
bitmesine çok üzüldüm... Size 
binlerce Willow hayranı olarak 
yalvarıyoruz. Lütfen Willow ile 
ilgili bir dizi yapın. Büyücü 
Willow'u yeni bir dizide görmek 
istiyoruz. Willow ne olur 
sahnelere geri dönsün. Alyson 
Hannigan bizce Willow rolüne 
çok yakışıyor. Lütfen Alyson 
Hannigan ve Willow tekrar 
sahneye dönsün. Büyü ile ilgili 


PR sk. 


bir dizi istiyoruz. Willowlu 
olsun... 
mere reme©...com 


Çok güzel yazmışsınız da bu 
konuda elimiz kolumuz bağlı, 
mukadderat işte. Diziler de 
tüm diğer canlılar gibidir, 
doğar, büyür ve ölürler. Fakat 
kalbimizde yaşamaya devam 
ederler. Bir de laf aramızda 
Hannigan, Amerikan Pastası 
filmlerinden çok para kazandı, 
artık yüzümüze bakmaz oldu. 
"Hadi gel Willowlu bir dizi 
yapalım seninle... Sahnelere 
geri dön, efsane sürsün" dedik. 
yanıt bile vermedi. 

G-X 
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MALCOLMIN THE MDDLE > her pazartesi 20:00 
Üstün zekasıyla Malcolm, yumruklarıyla Reese, tecrübesiyle Francis ve ufaklık Dewey... 


ARRESTED DEVELOPMENT —> her pazartesi 20:30 


Her şeyini kaybeden bir aile hayatı yeniden öğreniyor, ama bu kez çok daha az parayla. 


BOSTON PUBLIC —> her pazartesi 21:00 
Zil çalıyor. Winslow Lisesi'nde yeni ders yılı, Boston Public'in yeni sezonuyla başlıyor. 


ACCORDING TOJIM & her salı 20:00 
Jim bira ve sosis insanı, Cheryl ise şampanya ve çilek! 


TWO & A HALF MEN —> her salı 20:30 
Gözde bekar Charlie aile hayatına alışmak zorunda. 


Komedide İngiliz mucizesi: Coupling! Kadın erkek ilişkileri deşifre oluyor. 


ER > her çarşamba 21:00 


Tüm zamanların en iyi hastane draması: ER 


THE SIMPSONS — her perşembe 20:00 


Dünyanın en tanınan ailesi ve bir çizgi dizi efsanesi: The Simpsons! 


WITHOUT A TRACE —> h 


İz bırakmadan kaybolanların peşinde zamana karşı bir yarış. 


© 


şembe 21:00 


THE KING OE GUEENS > her cuma 20:00 
Adrese CİM komedi, adresini şaşırmış huysuz bir ihtiyar ve genç bir çift. 


EVERYBODY LOVES RAYMOND —> her cuma 20:30 


ABD'nin en sevilen aile komedisi en yeni bölümleriyle ekranda. 


THE O.C. > her cuma 21:00 
Sokaklardan gelen Ryan, zenginlerin mahallesi Orange County'de yaşamaya başlıyor. 


SEINFELD > her cumartesi - pazar 19:30 
“Hiçbir şey hakkında' sloganıyla yola çıkan, TV dünyasında devrim yaratan sitcom. 


ANGEL > her pazar 20:00 


Yarı insan yarı vampir Angel, büyük finalin yaşanacağı son sezonuyla ekranda. 


THE X-FILES > her pazar 21:00 


Gerçek orada bir yerde... Mulder ve Scully bilinmeyenin, gizlenenin peşinde. 


24 — her pazar 22:00 


İlk gün suikasti önledi, ikinci gün nükleer saldırıyı. Jack şimdi de bio-teröristlere karşı. 


NIP/TUCK — her pazar 23:00 


Plastik cerrahinin bilinmeyen yüzünü anlatan Nip/Tuck, tüm zamanların en sert dizisi. 


SOUTH PARK — her pazar 24:00 
Televizyon tarihinin en cesur yapımı; yetişkirler için bile cesaret isteyen çizgi dizi. 
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Buster Bluth i 


Maeby Funke 


her pazartesi 20:30 


ARRESTED 
DEVELOPMENT 


HER ŞEYİNİ KAYBEDEN BLUTH AİLESİ HAYATI YENİDEN ÖĞRENİYOR, 
AMA BU KEZ ÇOK DAHA AZ PARAYLA. MICHAEL BLUTH, AİLESİNE YENİ 
ŞARTLARDA YAŞAMAYI ÖĞRETEBİLECEK Mİ? 


Babası George Blurh Sr. (Jeffrey Tambor) hesaplarda sahtecilik suçundan tutuklanınca Michael'ın 
(Jason Bateman) bütün planları alt üst olur. İstemediği halde Orange County'de kalmak ve garip ailesinin işleri toparlamasına yardım etmek zorundadır. 
Aile bireylerine sonsuz harcamalar yapmaksızın nasıl yaşanabileceğini öğretmesi gerekmektedir. 

Evin annesi Lucille Bluth (Jessica Walter), yaşa- 


N 


dıklarından sonra çevresi tarafından büyük ölçüde 
yalnız bırakılan frapan bir kadın. 

Michael'ın kardeşlerine gelince... 

George Oscar Blurh 1l (Will Arnett) bir sihirbaz, 
Buster Bluth (Tony Hale) kronik bir öğrenci, evin 
tek kızı Lindsay Bluth Funke (Portia de Rossi) ise ailenin maddi gücünü kullanan ama mümkün oldukça onlardan uzak kalmaya çalışan bir tür “isyankar”, 


Beer eme ii 


gükününüğüne yi 
Gelinle 


arar a ar eş şayra 


George Michael 


Michael Bluth 


MİCHAEL BLUTH JASON BATEMAN) 

Ailenin en aklıbaşında üyesi. Tüm aileyi bir araya 
toplayıp liderlik görevini üstlenen de o olacak. En 
önemli varlığı ise oğlu George Michael Blurh. 


GEORGE MİCHAEL (MICHAEL CERA) 

Michael'ın oglu George Michael, Bluthlar'ın en 
küçük üyesi. Kuzeni Maeby'ye tutku derecesinde 
hayran. Aralarında garip bir ilişki var. 

LUNDSAY BLUTH FUNKE (PORTA DE ROSSİ) 

Ailesine inat olsun diye Tobias ile evlendi. Maeby 
adında bir kızları var. Hayatı yardım kuruluşları 
için organizasyonlar yapmak ve bolca para harcamakla geçiyor. 

TOBIAS FUNKE (DAVID CROSS) 

Bir hastanede şefti. Aslında ölüm riski taşımayan 
bir hastaya kalp masajı ve şok uygulamaya kalkınca 
doktorluk lisansı elinden alındı. 

MAEBY FUNKE (ALIA SHAWKA) 

Lindsay ve Tobias'ın kızları. Annesi gibi isyankar 
bir genç kız. Çok da düşünmeden çılgınlıklar yapabiliyor. İnsanların sabrını sınadığı söylenebilir. 


George Bluth Sr. 


Lindsay Bluth Funke 


LUCİLLE BLUTH JESSİCA WALTER) 

Evin annesi. Sosteyeteye dahil, eşinin mali zenginliği sayesinde şatafatlı bir hayat yaşayan frapan bir 
kadın. Çok içen Lucille, en küçük oğlu Buster üzerinde hastalık derecesinde koruyucu. 


GEORGE BLUTH SR. JEFFERY TAMBOR) 

Bluthlar'ın babası. George, büyük imparatorluğunun temelini Balboa Adaları'nda açtığı basit bir 
Donmuş Muz Standı ile atmıştı. Yaurımcıları dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. 


GEORGE OSCAR BLUTH Il (WMILL ARNETT) 

George ve Lucille'nin ne yaptığı belli olmayan” 
çocuklarından biri daha. Sihirbazlık yapıyor. Gizlerini açığa vuran sihirbazlara karşı Sihirbazlar Birliği 
oluşumunu hayata geçirmeye çalışıyor. 

BUSTER BLUTH (TONY HALE) 

Yaşamını öğrenci olarak geçirdi. Gerekli gereksiz 
her konuda master yaptı, diplomalar aldı. Annesiy- 
le birlikte yaşıyor. En ufak baskı hissettiğinde panik 


atak krizleri geçiriyor. Annesinin bunaltan koruması altında yaşıyor, kendi başına kalamıyor. 


Tobias Funke 
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Ve 
ce her salı 20:30 


BOŞANAN KARDEŞİ VE YEĞENİ 
ARTIK ONUN EVİNDE YAŞIYOR. 
CHARLIE SHEEN'İN CANLANDIRDIĞI 
GÖZDE BEKAR CHARLIE AİLE 
HAYATINA ALIŞMAK ZORUNDA 


Charlie Harper (Charlie Sheen) Malibu sahilinde 
yaşayan çapkın ve bekar bir genç adam. Yalnız yaşamaktan son derece memnun; ama hemen her gece 
başka bir kadınla uyumak kaydıyla... 

Her şey istediği gibi giderken, bir gün boşanmak 
üzere olan garip erkek kardeşi Alan (Jon Cryer) ve 
onun 10 yaşındaki oğlu Jake (Angus T. Jones) Charlieyle birlikte kalmak üzere ona taşınıyorlar. 

Bu zorunlu misafirliğin nedeni, karısı Judith'in 
(Marin Hinkle), Alan'a kapıyı göstermiş olması. 
Hayatı “yapılacaklar” ve “asla yapılmayacaklar? listeleriyle belirlenmiş Alan'ın dayatmalarından sıkıldığını öne sürse de Judith'in kapıyı gösterirken bir de 
itiraf edemediği gerekçesi var: Kendinde lezbiyen 
eğilimler seziyor ve bu deneyimi yaşamaya kararlı. 


YAN KARAKTERLER 

Charlie ve Alan'ın baskıcı ve her şeye karışan anneleri Evelyn (Holland Taylor), Charlie'nin tam bir 
hayal kırıklığı? olduğunu düşünüyor; Alan ise “torun 
sahibi yaptığı için? Evelyn'i alt üst etmiş durumda. 

Sık sık birlikte çıktığı Rose (Melanie Lynskey), 
Charlie'ye tutkuyla bağlı; terk edemiyor onu. 

Charlie, aslında çocukları çok seven biri olmamasına karşın yeğeni Jake'e kısa sürede alışıyor ve hem 
onun hem de erkek kardeşi Alan için elinden gelen 
her şeyi yapmaya çalışıyor. 

Charlie, diğer yandan ufak bir çocukla yaşamanın 
bile “avcılık? konusunda avantaj yaratabileceğini 
fark edecek, bir de kafası çalışan Alan'ın bu özelliği 
sayesinde poker masalarında harikalar yaratabileceklerinin. 

Artık Charlie Harper'ın yeni bir hayatı var. 
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CHARLIE SHEEN 


Sorumluluğun büyük bölümü kendisinde olsa da 


“adı kötüye çıkmış” bir oyuncu Charlie Sheen. 
Kavga, alkol, çapkınlık... 

Oysa biyografisinde görüleceği gibi çok sayıda işe 
imza atmış bir oyuncu. Üstelik sadece oyuncu da 
değil; iyi bir yapımcı ve yönetmen de. Şair ve yazar. 
Güncel gelişmeleri takip eden, politik tavrını ortaya 


koymaktan çekinmeyen bir aktivist ama dedik ya 
adı “yaramaz çocuk'a çıkmış bir kere. 

Babası Martin Sheen ve kardeşi Emilio Estevez'in 
şöhretini gölgede bırakmayı başaran Charlie Sheen 
kariyerindeki ilk çıkışını Tbe Execution of Private 
Slovik ile yapmıştı. Rol aldığı çeşitli filmlerin ardından 1986 yapımı The Wraith ve Oliver Stone imzalı Platoon adlı filmlerle yıldızlığa ulaştı. 


her salı 21:00 


LAS VEGAS 


ABD'DE SEZONUN BİR NUMARASI LAS VEGAS, 

KENTİN PERDE ARKASINA IŞIK TUTUYOR: 

HIRSIZLAR, DOLANDIRICILAR, İHANET VE SEKS... - 

KUMAR CENNETİ LAS VEGAS'TA KASA HER ZAMAN KAZANIR 


YENİ DRAMA 


Gt b e» 
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Las Vegas'ın neonlarla ışıklandırılmış Las Vegas 
kumarhanelerine girmeye hazır mısınız? Üstelik etkileyici salonlarının yanı sıra perde arkasında yaşanan tüm olumsuzluklara da şahit olmak üzere... 
Milyonlarca dolarlık bir ekonominin dönüşüm halinde olduğu Las Vegas'ta bu ticaretin etkisiyle oluşmuş bir yaşam tarzı var. 

The Fast and ihbe Furious adlı hit filmin yazarı 
Gary Scott Thompson imzalı Las Vegas seks, şiddet, dolandırıcılık ve aşırı duygusallık arasında şekillenen bu dünyayı mercek altına alıyor. 

Las Vegas kumarhaneler dünyasının en-iyi güvenlik şefi olarak ün yapmış eski CIA ajanı Ed Deline 
(James €aan) ekibiyle birlikte Mentecito Resort & 

asinalnun: güvenliğinden sorumlü. 


Edin himayesindeki eski deniz subayı Danny 
McCoy (Josh Duhamel) ise şefinin aksine bu işte oldukça yeni. Görevleri, kumarhanede hile yapanları 
ve “gereğinden fazla” şanslı olanları tespit etmek, 
paralı müşterilerin rakip kumarhaneler tarafından 
“çalınmasına” engel olmak. 

Las Vegas öyküleri sadece ışıklı salonlar ve kumar tutkunlarıyla kısıtlı değil. Seks, bağlılık ve ihanet de dizinin içinde sık sık kullanılan ögeler arasında. İşte. size bir.sahne: 

Takım elbiseli adamlar, büyük ve iyi döşenmiş 
otel odasına girer. Silahlar çekilmiş, ortam gerilmiştir. Yataktaki yarı çıplak kadın, kafasını kaldırır ve 
silahlı adamların lideriyle göz göze gelince ağzından 
şu sözcükler dökülür: “Merhaba baba...” 
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BIG ED DELINE JAMES CAAN) 
Başarılı güvenlik ekibinin şefi Big Ed 
Deline, eski model bir adam. Özellikle ailesi söz konusu olduğunda olağanüstü ko- 
o ruyucu davranan Big Ed, buna rağmen 
beklemediği gelişmelerle karşılaşacak. 
Danny ile çok fazla ortak yönleri yok. Yine de onlar ortak. 


DANNY MeCOY JOSH DUHAMEL) 

Eski bir denizci. Küstah biri olduğunu 
söyleyebiliriz. Las Vegas'ın yerlisi olması, 
bazı işlerde ona avantaj sağlıyor. Kadınlara aşırı düşkün. Bu yüzden de zaman 
zaman başı derde giriyor. 
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ABD'NİN EN SEVİLEN AİLE KOM 


HERKES RAYMOND'I SEVİYOR 


rin hemen hepsine sahipler: 


Sawyer Sweeten). 


Bunlar Ray ve Debra'nın hayatıyla il- 


olabilir dersiniz? 


sında oturan anne 


tında tahribatlara 


oluyor. 


mış oluyor. 


DY LOVES 


RAYMOND 


EDİSİ EN YENİ BÖLÜMLERİYLE GELİYOR. 


Raymond Barone (Ray Romano) Long Island'da 
yaşayan ünlü bir spor yazarı. Eşi Debra'yla (Patricia 
Heaton) “standart evlilerden” beklenen iyi özellikle- 


Üç çocukları, iyi gelirleri, güzel bir evleri ve gerçekten “süslü” bir otomobilleri var. 12 yaşındaki kızlarının adı Ally (Madylin Sweeten), 8 yaşındaki ikizlerin adları ise Geoffrey ve Michael (Sullivan & 


gili “iyiler. Peki problemleri ne 


Tabii ki akrabalar! 
Ray'in caddenin karşı- 


Marie (Doris Roberts) ve 
Frank (Peter Boyle), her 


ve Deb'in evine “damlıyor” 
ve onların “kusursuz” haya- 


Frank, “ayarı olmayan? sesiyle çılgın önerilerinden birini dile getirirken Marie de 
Debra'yı deli eden, temizlik 
ve özellikle yemek üzerine 
eleştirilerine çoktan başla- 


DİZİNİN ADI, RAY'İN KARDEŞİ ROBERT'IN BİR YAKINMASI ASLINDA: 


RAYMOND BARONE (RAY ROMANOJ 

Ray iyi bir yazar, iyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir 
çocuk. Ailenin parlak çocuğu olarak yetişen Raymond, şimdi de kendi ailesinin parlak aile reisi. İnsanı zaman zaman rahatsız edecek kadar iyi. 

Rahatsız olanların başında da, onun kadar iyi olmayan kardeşi polis memuru Robert geliyor. Dizinin adı da Robert'in bir sözü aslında: Herkes Raymond'ı Seviyor. 

DEBRA BARONE (PATRICIA HEATON) 

Debra, Raymond'ın eşi. Kendi evlerinde özel ve 
güzel bir hayatları olacağı umuduyla yaşıyor. 
Ray'in anne ve babası ise buna asla izin vermiyor. 
Debra'nın en büyük sorunu, Ray'in annesi Marie. 
Marie, başta yaptığı yemekler olmak üzere Debra'nın attığı adımı eleştiriyor. Ondan alkış almak 
Debra için neredeyse olanaksız. 


ROBERT BARONE (BRAD GARRETT) 

Ray'in kardeşi Robert aslında sakin, duygusal, sevilesi bir adam; ama hayatta çok da parlak biri olduğu söylenemez. Çocuklukları dahil hep Ray ön 
plandaydı. Aradan yıllar geçti ama değişen bir şey 
olmadı, herkes hâlâ Ray'i seviyor. 

FRANK BARONE (PETER BOYLE) 


Ray ve Robert farklı insanlar olmalarına karşın 


babası 


akıllarına geldiğinde Ray 


neden 


genel olarak kibar insanlar. Babaları Frank ise kesinlikle değil. Gürültücü ve hatta zaman zaman saldırgan olabilen Frank, çevresindekileri en masum 
anlatımla “yoruyor”. 


MARIE BARONE (DORIS ROBERTS) 

Evin annesi hakkında vereceğimiz bilgiler ne yazık ki çok da iç açıcı değil. Debra'yı eleştirmeden 
duramıyor. Tabii bir de çat kapı onlara gelmeden! 
Gözbebeği hep Raymond oldu. Hatta, hâlâ Raymond'a daha çok dondurma veriyor. 


hikayesini. anl 
genç Ryan Atw 
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ESTETİK CERRAHİNİN BİLİNME 
VE KADINLARLA Çi BİRD 


NIP/FUCK, TÜM ZAMANLARIN EN SERT DİZİSİ 


Plastik cerrah Dr. Christian Troy, Könümunun 
tüm avantajlarını en yakın arkadaşı cerrah Scan 
MeNamara yla birlikte ve büyük bir keyifle yaşamaktadır. Kokain çeken, seks bağımlısı Dr. Christian İroy bu dünyaya tüm olumsuzluklarıyla tartışmasız dahil olmuşken; ona göre daha mantıklı ve 
ağırbaşlı olan Sean McNamara'nın “yaşadığı? dünya 
ile-tam olarak örtüştüğü söylenemez. Para ve güzel 
kadınlardan oluşan sahte bir cennette geçen zaman, 
Sean'i eşi ve çocuklarından uzağa sürükler. 


20 


paranin #huküm sürdüğü 
yaşamı izlerken, diğ&Yanda bu şatafatlı hayatın 
“Kaşbetrirdiklerine? tanık olacağız. İnsanı zorlayan 
görüntüler (operasyon sırasında çekiçle kırılan burunlar, yüzülen ve gerilen deriler, göz kapaklarının 
kesilip açılması) ve cesur cinsel içerikli sahnelerle 
Ryan Murphy imzalı Nip/Tuck, gerilimi düşmeyen 
bir up dizisi. Plastik cerrahinin karanlık yüzüne ışık 
tutan dizide, kusursuz güzelliğin peşinde koşan insanların çektiği acılar başarıyla öyküleniyor. 


* 


DR. SEAN MeNAMARI 
(DYLAN WALSH) — : 
Dylan Walsh tarafından “göni i 


de olağanüstü başarılı bir plastik ceffah: 

lardır bir tür otomatik pilota bağlanmış durumda. 
Bu “boş vermişliğin? sonucu olarak eşi Julia, oğlu 
Matt, hastaları, eski dostu ve iş arkadaşı Dr. Chris- 


JULIA McNAMARA 

JOELY RICHARDSON 

Dr. Seamin canı sıkkın. eşi Julia, genç oğlu 
Matt'le ilgilenmekte. Joely Richardson abartılı teatral oyunuyla Vanessa Redgrave'in varisi olarak 
gösteriliyor. Ana karakter olmamakla birlikte genel 
öykü içinde vazgeçilmez karakterlerden biri olan 
Julia, bölümler ilerledikçe ön plana çıkacak. İzle- 


ar öğrenemeyeceği Sorular yaratacak. 


tian Troy'la derinliği olmayan yüzeysel ilişkileri NK kafasında, yanıtlarını belki sezon sonuna 


DR. CHRISTIAN TROY 

(JULLAN McMAHON) 

Tam bir “zampara” olan Dr. Cheistian Troy, para 
ve etik değerler arasında seçim yapmak zorunda 
kaldığında çok da zorlanan biri değil; ancak hıpokrat yemininin aksine “kişisel çıkarlarını? ön planda 
tutarak... Bu yüzden de sürekli “bela çukurunun 
çevresinde gezinmekte. En yakın arkadaşlarına zarar vermekten de çekinmeyen Christian?ı sadece cerrahi eksenli öykülerde değil; uyuşturucu, seks, ihanet kokan hikayelerde de göreceğiz. 
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İLK GÜN SUİKASTI ÖNLEDİ, İKİNCİ GÜN İSE 
NÜKLEER KOMPLOYU. 'KÖTÜ ADAMLAR 
BU KEZ BİYOLOJİK SİLAH KULLANIYOR. 
JACK BAUER YENİ BAŞLAYAN GÜNDE 
BİO-TERÖRİZME KARŞI SAVAŞIYOR. 


Jack Bauer kötü bir gün 'daha” geçiriyor. 
Üçüncü kez. İlkinde başkan adayı David Palmerın hayatına kasteden bir grup teröristle 
başetmesi gerekmişti. İkincisinde ise Los Angeles'ı tehdit eden nükleer felaketi önlemeye çalışmış, kısmen başarısız olsa da günü kurtarmasını 
bılmiştı. Şımdi üçüncü kez ona ihtiyaç var ve bir 
kez daha 24 saat sürecek nefes kesici bir macera 
bekliyor herkesi. 

20001 yılların ilk büyük televizyon olayı olarak kayıtlara geçen 24 belki ciddi bir devrim yaratmadı; ama gösterime girdiği tüm ülkelerde izleyicilerde şok etkisi yaptı. Aslında bir anlamda 
teknolojinin geldiği yeri anlamak açısından da ilginç bir ölçüt oldu. 1873 yılında Jules Verne 80 
Gunde Devri Alem adlı klasik eserini yazdığın- 
da nasil o günkü teknolojinin vardığı noktayı 
gösterebildiyse 24 de bir bakıma bugün için bunun bir benzerini gerçekleştirdi. 19. yüzyılda 
dünyayı dolaşmak için 80 gün gerekiyordu, 21. 
yüzyılda ise Jack Bauer'in Amerika'nın bir ucundan diğerine gitmesi için 40 dakika yetiyor. 


BENZERSİZ TEMPO 

Tabii meraklıları ellerine kronometrelerini 
alıp “dur bakalım, zamanlama ne kadar dakik” 
şeklinde ölçümler yapmadı değil; ama bu da dizinin yaratıcılarının hedeflerinden biri kanımızca. Daha da eleştirel olanlar (hatta alaycı) Jack 
Bauer'in kaç saattir yemek yemediğini, tuvalete 
gitmediğini hesaplayıp bol bol eğlendiler, ama 
yine de gözlerini 2'den alamadılar. 

Olay örgüsü, dramatik yapı, oyunculuk gibi 
temel noktalara ait tüm gerekleri yerine getiren 
24, bir gün içinde başlayıp biten hikayesiyle çok 
zor bir iddianın da altına giriyor ve asla dinlenme arası vermeden, tempoyü bir an bile düşürmeden izleyiciyi koltuğuna çiviliyor. 


YENİ SEZONDA YENİLİKLER 
İşte Jack Bauer'in üçüncü kötü gününden konu başlıkları: Biyolojik terör, eroin bağımlılığı, 


seçim hazırlıkları, şantaj, yeni bir çalışma arkadaşı ve tabii ki Başkan Palmer ve Kim Bauer. 

2. sezonun bitiminden 3 yıl sonra saat 
13.00'te yeni bir gün başlıyor. 


3. GÜN BİZİ NELER BEKLİYOR... 

© Kötülerin korkulu rüyası? Jack Bauer'in zayıt bir yönüne şahit olacağız. Güçlü ajanımız 
Jack, teröristlere karşı verdiği savaşları kazanmasını başarıyor; ama aynı gücü bu “zayıf yönüne karşı da gösterebilecek mi? 

© Ortada dolaşan serbest kalmış bir virüs var. 
Elisha Cuthbert'i dizinin kalan bölümünde göğsünü saran özel bir ceketle izleyeceğiz. 

e İlk gün Sırp, ikinci gün Arap teröristler vardı... Bugünün kötü adamları ise Meksikalı. 

© Üçüncü sezonda yazarlar sert olmaktan çekinmemiş. İzleyeceğimiz hikaye ve konuşmalar, 
izlediklerimiz içinde en sert olanları. Jack'in hayatındaki “en kötü gün” başlıyor. 

© İlk iki sezon boyunca ana hikaye sürerken 
Jack, bir yandan da kızı Kim'le uğraşıyor, sürekli başını derde sokan kızını kurtarmaya çalışıyordu. Kim'in CTU'da çalışmaya başlamasıyla 
birlikte Jack artık sadece işine yoğunlaşabilecek. 

© Yeni karakterlerin katılımıyla öykü de renkleniyor. Örneğin Chase Edmunds, üçüncü günün 
temposunda çok etkili bir isim. James Badge 
Dale tarafından canlandırılan Chase, Jack Bauer'in yeni Ortağı. 

© Üçüncü günün sürpriz isimlerinden biri de 
Nina Myers. İlk sezonun finalinde herkesi şaşırtan bir gelişmeyle gözden düşen, ikinci sezonun 
ortasından sonra da gözden kaybolan Nina yine 
sahnede. 

e CTU'nun önemli isimleri Tony Almeida 
(Carlos Bernard) ve Michelle Dessler (Reiko Aylesworth) yeni sezonda da var; üstelik sürpriz bir 
ilişkiyle. 

© Başkan David Palmer yine seçim telaşında. 
Özel hayatındaki “artık alıştığımız? sürpriz gelişmelere bu sezon yenileri eklenecek. 

e Tony Almedia ve Jack Bauer aynı tarafta; 
ama zaman zaman aralarındaki gerilim artacak. 

© Üçüncü günün “kötü adamı? Meksikalı 
uyuşturucu lordunu canlandıran Joaguim de Almedia, daha önce Robert Rodriguez'in Desperado'sunda da Meksikalı bir uyuşturucu babasını 
canlandırmıştı. CNBC-e'de de izlediğimiz “suç 
dizisi? Kingpin'de ise Kolombiyalı bir uyuşturucu babasıydı. 


A 
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MALCOLM IN THE MIDDLE 


HOLLYWOOD'UN EN ÇOK KAZANAN GENÇ YILDIZLARINDAN BİRİ OLAN 
FRANKIE MUNIZ, OTOMOBİL KOLEKSİYONUNDAN SONRA ŞİMDİ DE YENİ 


SATIN ALDIĞI EV İLE GÜNDEMDE 


Malcolm In The Middle'in dahi çocuğu Frankie 
Muniz, 5 Aralık 1985 doğumlu genç bir yıldız. Altıncı sınıftan itibaren okula gitmek yerine evinde 
eğitim alan Muniz “parlak” bir çocukluk geçirdi. 
Oyunculuk kariyerine A Christmas Carol adlı yapımda canlandırdığı Tiny Tim karakteri ile başladı. 

Sonra da önünde açılan yolda hızla ilerledi. 

Şimdilerde “parlak ve zengin” bir genç. 

5 yaşından bu yana golf oynuyor ve bateri çalıyor. Pumpkin adında bir kedisi ve Cadillac adında 
bir köpeği var; tüm servetine karşın hâlâ en sevdiği 
yiyecek hamburger. 

Ağustos ayının ilk yarısında ajanslardan, Frankie 
Muniz'in Los Angeles'ın doğusunda 2.5 milyon pound değerinde 1920'lerden kalma bir ev satın aldı: 
ğını duyuran bir haber geldi. Tuscan tarzı evin restore edilmesi için büyük miktarda harcama yapılacağı ve sonuçta ortaya bir tür “küçük saray” çıkacağı söyleniyor. Yeni evine ses sistemleri kuran Mu- 


niz'in yüzme havuzu da tüm kenti gören bir manzaraya sahip. 

Malcolm In The Middle ve sonrasında Agent 
Cody Banks adlı serinin yıldızı olarak Hollywood'un en çok kazanan genç isimleri arasına giren 
Frankie Muniz'in, otomobillere olan ilgisi de haberlere konu olmuştu. O kadar ki, henüz ehliyet alma 
yaşına gelmemiş olmasına karşın Ferrari, İngiliz 
Bentley ve 200 Porsche Speedsters gibi markalardan 
oluşan oluşan “ufak” bir koleksiyonun sahibiydi. 

Genç bir yıldız olarak parıldayan bir servete sahip 
olduğunu düşünüyorsanız, henüz yolun başında olduğunu söylemeliyiz. Muniz'in yeni bir ev satın aldığı haberinin son paragrafında küçük bir hatırlatmayer alıyordu. Los Angeles'ın batısında Beverly 
Hills'de satılan konuk evli, tenis kortlu, jimnastik 
salonlu, saunalı ve iki havuzlu bir başka evin satış 
değeri tam 39.5 milyon pound; yani Malcolm'ın kazanması gereken daha çok para var. 


ZİL ÇALIYOR... WINSLOW LİSESİ'NDE YENİ DERS YILI, YENİ SEZONLA 
BAŞLIYOR. JOEY MciNTYRE TARAFINDAN CANLANDIRILAN COLIN FLYNN, 
ÖĞRETMENLER ODASININ YENİ KONUĞU 


David E. Kelley'nin imzasını taşıyan, orta büyüklükteki bir 
lisenin öğretmen ve okul yöneticilerinin hayatlarını anlatan 
Boston Publicte yeni bir gün ders yılı başlıyor. 

Yeni sezonda bildik koridorlarda yeni hikayelere tanık olacağız. Yeni karakterlerle Winslow Lisesi renklenecek. 

Öğrencilere göre öğretmenler ikiye ayrılır: Sevilen öğretmenler ve sevilmeyen öğretmenler. “Sevilmeyen öğretmenlerce” sevilen öğretmenlerin genellikle öğrencilerin istediği gibi 
davrandığı, bu yüzden de aslında “iyi öğretmen olmadıkları” 
iddia edilir. Boston Pwblic'te bütün bu yorumların karşılığını 
yaşayarak bulacaksınız. 

İşte yeni bir öğretmen geldi Winslow Lisesi'ne ve 
öğrencilerin yeni sevgilisi olacakmış gibi görünüyor. Joey Melniyre tarafından canlandırılan Colin Fiynn, okuldaki dengeleri 
sarsmaya aday. 

Boston Public'i ilk kez izleyecekler 
için iki ana karakteri hatırlarmalı; çünkü tanıtacağımız iki yönetici Winslow 
Lisesi'nin iki vazgeçilmezi: 


MÜDÜR HARPER | 

Okulun başında Steven Harper (Chi | 
McBride) adlı güçlü, etkili bir müdür 
var. 40'larındaki Mr. Harper, 'ideal & 
öğrenci? modelini yakalamak adına? 
ciddi bir uğraş veriyor. 

Bir devlet okulunun tüm olanaksızlığı 
içinde yöneticilik yapmaya çalışan Steven Harper öğretmenler, öğrenciler ve 
öğrenci aileleri arasında dengeyi kurmaya $* | “ 5 
çalışıyor. 

Scott Guber (Anthony Heald) ise Steven'ın 
yardımcısı. Sorunlu biri olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir yönetici olmakla birlikte, sinirlerine 
hakim olma noktasında zayıf. Öğrencileri sık 
sık okuldan uzaklaştırması ve sorun yaşadığı 
herkesle mahkemelik olmasıyla meşhur. Birçok 
kez, Scott yüzünden kontrolden çıkan gelişmeler, 
ancak Steven'ın yoğun çabalarıyla yoluna giriyor. 
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JIM BELUSHİ, KARİYERİNDE ÇOK BAŞARILI 
İŞLERE İMZA ATMIŞ OLSA DA KENDİNDEN 
PARÇALAR TAŞIDIĞINI SÖYLEDİĞİ 

i ACCORDING TO JIM'İ HEPSİNDEN ÖZEL 
« BİR YERE KOYUYOR 


According To Jim'in, Jim Belushi için ayrı bir özelliği var. 
Biraz daha özel” bir yapım bu. “Adı Belushi, Jim ya da Jim 
Belushi olan hiçbir dizi ya da filmde rol almamışum” diye 
başlayan ünlü oyuncu, “Bu kez farklı bir durum var” diyor: 
“Şimdi yaptığım işin adı Ji#'e Göre, bu yüzden de 
bugüne kadar yaptığım bütün işlerden daha çok 
kendimden parçalar ekleyebiliyorum.” 

Durum komedisinin en zor oyunculuk 

performanslarından biri olduğunu düşünen Jim Belushi, “Komedi subjektiftir, 

birine komik gelen durum, diğerine 
aptalca gelebilir” diyerek According To Jim'in kolay bir iş olmadığını vurgulamış oluyor. 


il 


EN ÖZEL YAPIM 
. > Kariyerinde en önemli yapımın Accor- 


> ding To Jim olduğunu söylemek mümkün 
değil, Belushi de farkında bunun; ama ba- 

Nİ kın nasıl anlatıyor bu “en özel” işi: 

iğ “İlk filmim, Michael Mann'le Thief idi. 


Oliver Stone'la Salvador'u yaptım. Filmlerimde birçok kadınla birlikte oldum, sigorta poliçesini ödemediğim çok sayıda 
otomobili gözümü kırpmadan haşat ettim. Bakımını yapmak zorunda olmadığım birçok köpeğim oldu. Oscar 
ödüllü oyuncular ve yönetmenlerle 
olağanüstü setlerde çalışum; ama 
bütün bu sürecin sonunda According To Jiri çok seviyorum. Bu 
şovun daha da iyi olmasını isti- 


yorum.” 
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COUPLING 


COUPLING YARATICISI VE YAZARI STEVEN MOFFAT'TAN, 
DÖRDÜNCÜ SEZON VE DİZİDEN AYRILAN RICHARD COYLE 


ÜZERİNE ÇARPICI AÇIKLAMALAR 


Asıl mesleğiniz öğretmenlik. Nasıl oldu da yazar 
oldunuz? 

Hep yazar olmak istemiştim. Öğretmenlik, yazarlığa ulaşana kadar bir anlamda “boşluk doldurdu”. 
Zaten hepsi hepsi de üç yıl sürdü. 

Dördüncü sezona gelen tepkiler nasıl? 

Genel olarak olumlu tekpiler aldığımızı söyleyebilirim. Basında bazı çok iyi eleştiriler yer aldı. Bu arada birçok Richard Coyle hayranından tepki aldım. 
Ona karşı “suikast düzenlediğim” gibi gerçekle ilgisi 
olmayan komik yorumlar yapıldı. Sonuçta dördüncü sezon beğenildi. 

Size çok sık sorulan bir soru olmalı: Richard Coyle (Jeff) niçin şovdan ayrıldı? Hiçbir gerekçe göstermediğini duyduk. Bize biraz bilgi verir misiniz? İleriki bölümlerde dönme ihtimali var mı? 

Richard dönmek ya da bir veda bölümü çekmek 
istemedi; aslında benimle konuşmak bile istemedi. 
Yaralayıcı bir tutumdu bu, ama şov dünyasındayız 
ve böyle şeyler olabiliyor. Size ben de bir açıklama 
yapamayacağım; sadece bir söz hatırlatmak istiyorum: Besle kargayı, oysun gözünü. 

Dördüncü sezonu Coyle ayrıldıktan önce mi yazmaya başlamıştınız? Kararının ardından, yazmaya 
baştan mı başladınız, revizyona mı gittiniz? 

Başladığımda Jeff'in olmadığını biliyordum. Yaşadığım en büyük problem bir karakterimi kaybetmek değildi; çünkü bir karakterin diziden ayrılışını 
yazmak da çok keyiflidir. 

Onun için bir final yazmanız gerekir. Fakat Richard topu alıp kaçtığı için bunu yapamadık. İşte en 
büyük problemim buydu. Biliyorsunuz, Jeff ayrılmadı, o sadece sette olması gerektiği halde 'gelmedi?. Oysa çok sevilen bir karaktere güzel bir veda 
bölümü çekerseniz, insanlar onların gidişlerinden 
sandığınız kadar rahatsız olmaz. Her öykü eğer bir 
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sonu varsa güzeldir; ama biz bir son, bir veda sunamadık. Bir anda öylece bitmesi hoştdeğil. Bu ayrılığı bir eksik olarak yaşadık. 

Var olan bir kadroya yeni bir karakter dahil etmek zor olmalı. Oliver'ı yaratırken nelere dikkat ettiniz? Jeff'in yerini doldurmak gibi bir endişeniz oldu mu? İzleyicilerin mutlaka karşılaştırma yapacağını bildiğiniz halde, sıradışı bir karakter yaratırken 
zorlandınız mı? 

Şovlar ileriye bakar, hayranlar ise geçmişe. Hep 
böyle oldu, ileride de böyle olacak. Oliver ne kadar 
sıradışı emin değilim. O sadece beceriksiz ve sakar 
biri. Uzun bir ilişkinin ardından kadınlarla ilişki 
kurma pratiğini kaybetmiş. Özellikle bir şey yapmaya ya da birini etkilemeye çalışmadığı zamanlarda 
bilgili ve espritüel bir adam. Yanlışlıkla da olsa, Jane bunu keşfediyor. Onunla çalışmak tabii ki çok 
zor oldu. Çünkü onu diğerlerinin ortasına öylece 
atamıyorsunuz. Oturduğu koltuğu hak etmek zorunda. 

Oyuncu seçme sürecinde siz de var mısınız? Bir 
oyuncu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? 

Evet, bu süreçte çok etkili bir rolüm var. Bir komedide sizi bir sözle güldürmesini beklediğiniz kişi- 
yi onlarca kez dinlemek durumundasınız. 

Kişisel olarak en sevdiğiniz Cowpling bölümleri 
hangisi? 

Jeff'in üzerine kurulu bölümlerdi. Evet, onlar çok 
güzeldi. The Man With Two Legs sanırım en güzel 
Jeff'li bölümdü. Basit, aptalca ve komik. ii 

Şovu eşinizle birlikte yürütmek zor muydu? Pişman olduğunuz oldu mu hiç? 2 

Hayır, ama onunla birlikte çalışmak çok tuhaf. 
Ben şimdilerde Doctor Who üzerine çalışıyorum, o 
ise Simon Nye'nin yeni sitcom'u Carrie And Barry 
için... Bu, bir tür zina gibi... 
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BARI SIMPSON'IN 
MÜHİM SÖZLERİ 


BART'I TAM OLARAK ANLAMANIN BİR YOLU VAR MI? 
SÖZLERİNDEN OLUŞMUŞ BİR SEÇKİ, ANCAK BU 'DERİN DÜNYANIN” 
KAPISINI ARALAYABİLİR. KARŞINIZDA BART SIMPSON! 


Televizyon dünyasının en önemli ve genç antikahramanlarından Bart Simpson'a ait özlü sözlerden bir seçkiyi geçtiğimiz aylarda ifşa etmiştik. Bart 
hayranlarının bu sözlerin etkisinden artık kurtulmuş olduklarını varsayarak yeni bir seçki hazırladık. Sözlerinden yola çıkarak Barı felsefesinin kapısını aralamaya ne dersiniz? 

Karşınızda en çıplak haliyle Homer'ın oğlu 
Barı Simpson! 


e Ben Bart Simpson'ım, sen ne cehennemin köküsün? 

© Öpmek mi? İyi de baba, ben senin 
oğlunum! 

© Güzel... 

© Eğer gerçekten iyi bir insansanız ve 


Onun beynini kırdım. 


kötü ama çok kötü bir kavganın içine 
düşseniz ve bir bacağınız kangren olsa, 
sonra da onu kesmek zorunda kalsalar... Bacağınız sizi cennette bekliyor 
olur mu? 

© Onun bütün yaptığı işsiz bir 
balina gibi uzanıp yatmak. 

© Şortumu ye! 

© Seni böyle üzgün görmeye 
dayanamıyorum Lisa; tabii 
eğer seni korkutan, elbisenden içeri giren plastik bir 
örümcek değilse... (Hımm, 
bu bana gelecek için iyi bir 
fikir verdi, not almalıyım: 
Lisa'nın elbisesinden içeri 
plastik bir örümcek at!) 

e Her sıkı suçlunun 
içinde 10 yaşında bir çocuk yatar. 
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e Daha önce söyledim, ileride yine söyleyeceğim: 
Aye Carumba! 

e Bu çocuk oldukça sersem. Benim girmek Z0- 
runda olduğum bütün “özel sınıflara” o da giriyor. 

e Baba, televizyon için teşekkürler. Sekiz dakika 
önce ne olduğunu hatırlayamıyorum. Gerçekten 
Ha ha ha! Yahu, biz niçin gülüyorduk? 


öyle... 


e Yaşam bir tür paradoks. Ne yaparsan 
yap; yapsan da suçlusun, yapmasan da. 

e Biliyorsunuz, yıllar içinde birçok kötü iş yaptım. Sanırım şimdi bunun bedelini ödüyorum, ama asla vazgeçemeyecegim şeyler var. Sahte kimlik kullanmak, 
kafama bir küfür kazımak gibi. 

e Çalışmayı bırakıyorum. Çalışmak 
kafasızların işi. 


ÇIPLAK BART 

En “çıplak” sözleriyle, özel dünyasını bize sunan Bart'ın bir de gerçek anlamda 
çıplak kaldığı anlar var. İşte sezon ve 
bölüm numaralarıyla birlikte Bart'ın 
tüm çıplaklığıyla karşımıza çıktığı 
durumlara birkaç örnek. 

8 Odasına çırılçıplak koşar. 
. Bölüm) 
e Odasına giderken soyunmaya 


(7. sezon 2 


başlar. (7. sezon 7. Bölüm) 
e Poposunun fotoğrafını çekmeye çalışırken Lisa tarafından yakalanır. 
(7. sezon 10. Bölüm) 
© Aynada poposunun fotoğrafını 
çeker. (8. sezon 15. Bölüm) 
se Homer'a, poposuna tokat atmasını önerirken arkasını açar. 
(9. sezon 3. Bölüm) 
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CRUBS 


ELLİOT RED GÜZEL AMA PATAVATSIZ, İYİ NİYETLİ AMA ZOR ANLAYAN BİRİ. 
STAJYERLİKTEN DOKTORLUĞA GEÇİŞİ SANCILI OLSA DA ORTAYA İYİ BİR 


DOKTOR ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR 


Sarah Chalke tarafından canlandırılan Elliot Reid karakterini ilk olarak intern doktor olarak tanıdık. Beğenilmek gibi bir derdi var ve yanında çalıştığı doktorların onayını alabilmek için yapabileceklerinin sınırlarını tahmin etmek oldukça güç. 

Varlıklı bir ailenin çocuğu. Anne ve babası “parlak* insanlar ama kızlarına karşı mesafeliler. Bunun 
bir sonucu olarak Elliot yaşamı boyunca kendini 
onlara ispat etmeye çalışmış bir genç kız. Babası doktor; Eliot'ın da bu mesleği seçmesinde etkili olan bir ayrıntı bu. 

Elliot'ın özgüveni yok denecek kadar az. 
Hemen herkesin onunla dalga geçmesine 
ve onu paspas yerine koymasına neden «© 
olacak hareketler yapıyor. Sadece bir- i İ 
kaç çok yakın arkadaşı var. 


3 N 
Sarah Chalke, Scrubs ekibinde yer di 
almaktan son derece memnun, bunu da > N 


açıkça ifade ediyor: 

"Yaşamımın en güzel dönemini yaşıyorum. Hergün işe gitmek için bu kadar 
istekli olduğumu hiç hatırlamıyorum. 
Yapmayı düşlediğim iş tam da buydu.” 

Anlattığına göre hem profesyonel bir 
çalışma ortamı var hem de çok eğlenceli. İşte aktardığı bir set anısı: 

“Bir keresinde kanlar içinde gelen 
hasta bizden yardım istedi. Bulundugumuz yerin gerçek bir hastane değil, 
sadece bir hastane seti olduğunu anlatana kadar çok zorlandık. 

Önce üzerimizdeki kıyafetlere ve 


ğ 
sonra da yüzlerimize baktılar garip çi 
garip, sonra oradan ayrıldılar. 2 
Şimdi, girişte “burası bir film seti- > 
dir? yazan kocaman bir uyarı levhası # 
duruyor.” b sezi 


SARAH CHALKE KİMDİR? 

Sarah Chalke 27 Ağustos 1976, Kanada doğumlu. Vancouver'da büyüyen Chalke, oyunculuk kariyerine 8 yaşında bir müzikalde rol alarak başladı. 
Kanada televizyonunda KidZone adlı programda 
muhabir olarak çalıştı. 1992'de City Boy ve 

1993'te Relentless: Mind of a Killer'da rol aldı. 
Dahil olduğu gösteri dünyasında ilk ciddi 

çıkışını 1993 yapımı Roseanne'da ikinci 

Becky rolü ile yakaladı. 

Çekimlere daha rahat katılabilmek adına liseden mezun olur olmaz San Fernando'ya taşınan Chalke, orijinal 
Becky, Lecy Goranson'ın yerini çabuk ve başarıyla doldurdu. Uzun 
yıllar da bu dizide çalışmaya de- 


EN 


vam etti. Bir yanda Rosegnne sürerken, diğer yandan birçok dizide rol al- 
<5 dı. Aralarında, canlandırdığı rolle Gemini Ödülü'ne aday gösterildiği Nozhing Too Good for a Cowboy ilk ak- 
la geleni. Bu önemli dizinin ardından 
Kanada ve ABD arasında mekik dokuyan Sarah Chalke, Scrwbs ekibine 
dahil olmasıyla birlikte yolunu da 
çizmiş oldu. 

Dizinin yakaladığı başarı, onun 
popülaritesini de arttırdı. Yapıma katkısı tartışılmayan yan karakterleri canlandırarak geliştirdiği oyunculuğu, 
Scrubs'ta ana karakterlerden birini 
© kapması ile ödüllendirilmiş oldu. 
Televizyon eleştirmenlerinin Sarah 
, Chalke için yaptığı yorumların ortak 
noktası, Scrwbs'ın da bir tür basamak 
olacağı ve güzel oyuncunun yakın gelecekte daha büyük işlere imza atacağı. 


"YAŞAMIMIN EN GÜZEL DÖNEMİNİ YAŞIYORUM. HER GÜN İŞE GİTMEK İÇİN 


BU KADAR İSTEKLİ OLDUĞUMU HİÇ HATIRLAMIYORUM." 
SARAH CHALKE 
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ERIC GOSE VE... 


WITHOUTA TRACE 


WİTHOUT A TRACE, ERİC CLOSE'UN ROL ALDIĞI ALTINCI DİZİ. MARTIN 
FITZGERALD, TELEVİZYONDAKİ ŞÖHRETİNİ PERÇİNLEDİ. WITHOUT A 
TRACE'İN YENİ BÖLÜMLERİNDE DE CLOSE'U İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ 


FBPa bağlı çalışan Kayıp Kişiler Timi'nin en yeni 
üyesi Martin Fitzgerald karakterini canlandıran 
Eric Close, deneyimli bir televizyon oyuncusu. 

Michael Wiseman karakteriyle şöhreti yakaladığı 
Now And Then adlı diziden üç yıl önce Entertainmeni Weekly tarafından “İzlenmesi Gereken 10 Yıldız?” arasında sayılan Close, eleştirmenlerden de 
olumlu not almıştı. Fakat Now And Then beklenen 
başarıyı yakalayamadı ve birinci sezonun ardından 
yayından kaldırıldı. 

Witbout A Trace ile küçük ekrana dönüş yapan 
Eric Close, dizi içinde ağırlığını hissettirmeyi de başardı. Eric Close, Martin Fitzgerald rolünü üstlendiği Without A Trace'in en büyük özelliğinin “gerçek 
yaşam” üzerine kurulu olmasını gösteriyor. “Üstelik 
bunlar olurken hiçbir hileye de gerek duymadan ” 
diye ekliyor. 

Withoni-A Trace, Eric Close'un son on yılda rol 


aldığı altıncı dizi. Kabul etmeli ki çok büyük bir 
patlama yapabilmiş değil; en azından sinemada 
adından söz ettiremedi. Buna rağmen hayatından 
memnun: 

“Yaptığım işi çok seviyorum. Tamamen işin 
enerjisi ile doluyum. Sabaha karşı iki ya da üç olsun, sette olmaktan hâlâ keyif alıyorum.” 

Eric Close, kendisiyle yapılan bir söyleşide canlandırdığı karakter üzerine şunları söylüyor: 

“Martin hakkında yapacağım ilk yorum, sonuca 
gitmeyi seven biri olduğu. Gole dönük bir karakter 
o; istekli ve heyecanlı. Yaşamındaki en önemli ayrıntılardan biri, babasının etkili bir insan oluşu. 
Martin bu etiketten kurtulmak ve kendi başına var 
olmak için özel bir çaba gösteriyor. Babasının varlığı sayesinde gelecek her türlü başarıyı reddetmeye 
hazır. Yalnızlığı seven ve mükemmeli arayan biri.” 

“Martin yalnızlığı seven biri” dedikten hemen sonra ekliyor Eric Close: “Ama ben değilim!” 


ERIC CLOSE KİMDİR? 

New York'ta 24 Mayıs 1967'de dogan Eric Close'un ailesi, ABD'nin çeşitli kentlerinde yaşadıktan sonra Eric 
yedi yaşındayken San Diego'da yerleşti. Üç erkek kardeşin en büyüğüydü. 
1999'te evlenen Eric Close ve eşi Kerinin iki kız çocuğu oldu. Oyunculuk 
kariyeri boyunca ailesini işin dışında 
tutmayı başardı. 

Dağcılık, kayak, tenis, golf, yelken 
ve sörf sporlarıyla ilgilenen Eric Close'un bir başka özelliği de tarih kitaplarına ilgi duyması. 


“MARTIN, 

GOLE DÖNÜK 

BİR KARAKTER. 
İSTEKLİ VE HEYECANLI. 
YALNIZLIĞI SEVEN VE 
MÜKEMMELİ 

ARAYAN BIRI.” 

ERIC CLOSE 
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THE KING OF OUEENS 


KEVİN JAMES'İN YARATTIĞI KARAKTERLER GEÇMİŞTE ÇALIŞTIĞI ÇEŞİTLİ İŞ 
TECRÜBELERİNDEKİ GÖZLEMLERİNDEN DOĞUYOR. DOUG HEFFERNAN BU 
DÖNEMİN EN ÖNEMLİ ÜRÜNÜ 


DİZİLER 


Kevin James sakin duramıyor. Aslında istese The King Of 
Ozweens'ten kazandığı paralarla Santa Monica'daki geniş 
evinde rahat bir hayat sürebilir; ama her gerçek komedyenin 
düşünü süsleyen stand up sahnesini terk etmeyi asla düşünmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra kendi şovunun metinlerini yazıyor ve sahneye çıkıp performansını sergiliyor. 
İşte Kevin James'in “çalışma yaşamına? dair yorumu: 

“İnsanlar, “niçin sakin olup, hayatın keyfini çıkartmıyorsun” diye soruyor. Bilmiyorum, bunları yapmaktan keyif alıyorum. Bu kadar çok çalışmasay- 
— dım mutlu olabilir miydim emin değilim.” 

Geçmişinde inşaat işçiliği dahil çok sayıda işte çalışmış olan Kevin James, yaşadığı bu dönemin bugün yaşamı algılamasında etkili olduğunu söylüyor. “Her 
sabah uyanıp, “işimden nefret ediyorum dediğimi hatırlıyorum. İşe gitmekten nefret ettiğimi ve uyandıktan 
sonra durup öylece saati izlediğimi... 
Bunu artık yaşamıyorum. İşimden 

ve hayatımdan mutluyum.” 


YAŞAYAN KARAKTERLER 
Şikayet ediyor olsa da aynı dönemden kazançları olduğunu da 
saklamıyor James. Sevmediği işlerde çalışırken yaptığı gözlemlerin, bugün yazdığı metin ve yarattığı karakterlerde etkili oldugunu söylüyor. 
| —— Bu dönemin en önemli ürünü 
i ) de ona göre The King Of Or 
—— 7 cens'in ana karakteri Doug 
4 Heffernan. Tam da deneyimlediği sosyal yapının bir üyesi Doug. 
James'in, The King Of Oneens'te yakaladığı başarıyı yorumlarken gündeme getirdiği bir 
başka nokta da rol arkadaşları- 
nın performansı. 
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THE X-FİLES 


DANA SCULLY, CİDDİ BİR EĞİTİMİN ARDINDAN ORTAĞI FOX MULDER'LA 
BİRLİKTE GARİP OLAYLARIN PEŞİNDE KOŞUYOR. ALDIĞI EĞİTİMİN 
ETKİSİYLE BİLİMSEL OLMAYAN HİÇBİR AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYOR 


Dana Katherina Scully 23 Şubat 1964 doğumlu. 
Kardeşi Melissa'nın ölmüş olduğunu biliyoruz. Maryland Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördükten sonra 
doktor olma idealiyle tıp fakültesine geçti. Başarılı 
doktor adayı henüz mezun olmuştu ki, FBI onu 
Ouantico'daki akademiye öğretmen olarak işe 
aldı. 199”te ölen babası Scully'nin FBPya 
girmesini hiç istememişti. Scully FB/a girdikten sonra üstü Jack Willis ile ciddi bir 
aşk yaşadı. 

Scully'nin FBI için yaptığı öğretmenlik görevi de kısa sürdü, zira 
kurum onu yeniden Washington'a 
aktardı. Görev pek tabii ki öğretmenlik değildi. Scully,  bilinmeyen olayları araştıran X-dosyaları ile “kafayı bozan? Mulder'a 
göz kulak olmak üzere görevlendirilmişti. 

Fizik üstüne tıp... Scully haliyle tüm parapsikolojik doğaüstü 
olaylardan kuşkulanıp, yaşananların altında mutlaka mantık ve bilim- 
le açıklanabilecek nedenler aramak 
yanlısı. Şüphesiz, parapsikolojik açıklamâları olayların merkezine yerleştirenlerden de rahatsız oluyor. Mulder'ın 
yaşadığını iddia ettiği garipliklere inanmasa 
da, Scully'nin de zaman zaman açıklanamayan 
olaylar karşısında bilimselliğini gözden geçirdiği 
oluyor; ama tüm açıklanması güç olaylara karşın 
bilime inancını hiç kaybetmedi. 

Sıkı bir Katolik ailenin kızı olarak Scully, 
ufak bir haç kolye takıyor. Hatta bir keresinde Mulder, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan 
sonra, Scully?e hiç çıkartmadan taşıdığı bu 
kolyeyi verdi. Scully yine de uzaylıların onu 
kaçırdığına inanmadı. 


DİZİLER | 
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BUFFY'DEN AN 
YENİ BİR TRANS 


ei, 


BUFFY THE VAMPİRE SLAYER'IN VEDA 
BÖLÜMÜNDE KENDİNİ BUFFY VE DÜNYA 
İÇİN FEDA EDEN SPİKE, ANGEL'IN FİNAL 
SEZONUNDA YENİDEN ORTAYA ÇIKACAK 


ANS 20:00 ANGEL| 21:00 THE X-FİLES | 22:00 24 | 23:00 NIP/TUCK 


Angelın bu son sezonunda kadroda bazı değişiklikler görüyoruz. Cordelia karakterinin diziden çikarılması ve yerine Buffy'den hatırlayacağımız Spike'ın gelmesiyle dizinin dinamikleri bir hayli değişe 
cek. Spike, nam-ı diğer William the Bloody karakterini canlandıran James Marsters, dizinin 3. sezon 
çekimleri sırasında Axgel Dergisi'ne verdiği röportajda bazı ipuçları veriyor. 


Şu anda senin için her şey çok yeni (yeni bir ekip, 
yeni bir şov). Ayak uydurabildin mi? 

James Marsters: Herkes beni çok sıcak karşıladı 
ve gerçekten rahat hissermeme yardımcı oldular. 
Birçok yazar, prodüktör ve yönetmen Buffy dekiyle 
aynı, bu nedenle sandığım kadar bocalamadım. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, hâlâ aynı 
ceketi giyiyorum ne de olsa! 

Peki Spike nasıl uyum sağlıyor? 

O hayattan nefret ediyor. Dünyayı kurtarması sonucu alması gereken hediyenin Angel'ın 
etrafında dolaşmak, hiçbir şeye do — 
kunamamak ve hiçbir şeyin kokusunu alamamak olmasından son 
derece rahatsız. 


küçümsendiğini mi düşünüyor? 
Kendini şampiyon olarak görmediğini söyleyebilirim. Yaptığı i 


Spike, Angel tayfası tarafından i 


şeyin o kadar da müthiş bir şey 
olduğuna inanmıyor; ama onla-  $ 
rın kendisini kurtarması için bu  $ 
avantajından yaralanacaktır. Bu 
konuyu ısıtıp isitip önlerine çı 
kartacak ve pişmanlık duymalarıni sağlayacaktır. Ancak bence © | 

da kahraman olmaktan çok uzak 
olduğunu kabul ediyor. 

Spike 'var olmayışından: dolayı 
mı kendini kurban etti yoksa bunu 
Bufiy için mi yaptı? 

Kesinlikle Buffy için yaptı. 
Buffy'yi kurtarmak amacıyla öl 
meye hazırdı. Dünyayı kurtarmak 
konusunda o denli hevesli olup 
olmadığından emin değilim. 

Spike'ın geleceğiyle ilgili umu- | 
du var mı? 

Dünyadan tamamıyla yok o©- 
lup gideceğinden çok korkuyor. 


Tahmini cehenneme gideceği yönünde ve bence bu 
çok doğru bir tahmin. Dünyayı kurtarmasının daha 
önceden yaptığı şeytani davranışların göz ardı edilmesini sağlayacağına inanmıyor. Bu nedenle korkuryor ve dünyada kalmak için yardım arayışında; ama 
otam bir savaşçı! Kesinlikle vazgeçmeyecek. 

William The Blody ve Angelus olarak paylaştıkları geçmiş ve Bufiy'ye olan aşkları dışında Spike ve 
Angel'in başka ne tür ortak yönleri var? 

İkisi de vampir olarak hiçbirimizin hayal dahi 
edemeyeceği şeyler yaptı ve ruhları olması dolayısıy- 
la bu durumla yüz yüze gelmek zorunda kaldılar. 
Bence ikisi de yalnız kalmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. İnsan arkadaşları olan bir vampirseniz, gerçekten yalnızsınızdır; çünkü sizi hiç 
Me mi hiçanlamazlar. 
Spike'ın varlığı Angel'daki Angelus'u ortaya çıkarmak için yeterli mi? 

Spike bunu yapmaya çalışıyor. Angelin 
saçmalamayı kesip gerçekte ne olduğunu kabullenmesini istiyor. Angel'ın yaşamış olduklarını anlamiyor ve eğlenmek amacıyla 
NV “şampiyonu oynadığını düşünüyor. 

Ona göre Angel bir yalancı. 
Bir bakıma Spike daha önce insanlığa karşı yaptığı kötülüklerden dola- 
İ yı cezasını çekiyor. Spike dünyayı kur- 
© tarırken ölmüş olmayı tercih eder 

MW miydi 

© Evet Şanlı ve şerefli bir biçimde. 
Ya da geri gelecekse de hayata dönüp 
onun tadını çıkarmak isterdi. Ancak 
© hayalet olarak geri dönmek? Bana 
- kalırsa hiç kimse en sonunda hayalet 


# edemez. Ben bir hayalet olsaydım s0- 
yunma odalarında kızlarla takılırdım, 
ama o bunu dahi yapamaz. 

Hangi Spike'ı oynamayı tercih ediyorsun? Karanlık mı yoksa Buffy ile beraberken olduğu gibi nazik Spike'ı mı? 

Bana kalırsa kötü adamı oynamak her 
zaman daha keyifli; fakat son altı senedir 
sadece onu oynasaydım muhtemelen sıkılırdım. Değişik rollerde oynamayı seviyorum. Rolümle ilgili en çok sevdiğim özel 

- £ Tiklerden biri de bir yerde durup kalmaması, Spike karakteri kötü ile iyi arasında çok değişken bir yapıya sahip. 
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her pazar 24:00 


SOUTH PARK 


SINIF BAŞKANLIĞI SEÇİMİ GÜNDEMİN EN ÖNEMLİ MADDESİ. 
İNTERNETTE YAPILAN OYLAMADA BAŞI CARTMAN ÇEKİYOR 


ABD'de Başkanlık Seçimleri, Sozwth Park'ta yaşanan Sınıf Başkanlığı Seçimi'nin gölgesinde kaldı. 
South Park Sınıf Başkanlığı Seçimi'ne dair daha geniş bir değerlendirmeyi ve seçim sonuçlarını gelecek 
aylara bırakarak, Cartman'ın yürüttüğü kampanyayı mercek alıyoruz. 

Başkan adayları internette hayranları tarafından 
hazırlanan internet sitelerinden seslerini duyurmaya 
çalışıyor. Yürüttükleri kampanyalar, genellikle rakiplerini karalamak üzerine kurulu. 

Bu noktada herkesin karalamaya çalıştığı (ya da 
gerçekleri söylediği mi demeliyiz) Cartman farklılaşıyor. Cartman, seçimler boyunca sıkı bir savunma 
yapı. Irkçılıktan, cinsiyet ayrımcılığına; şiddetten, 
yalan dolana kadar o kadar çok konuda sabıkalı ki 
kendini savunmaktan, başka bir şey yapmaya fırsat 


bile EE 


ONE-MAN. ONE CHOİCE. 


MAKE THE RİGHT ONE! 


Yine de oylamada istikrarlı bir biçimde birinciliği kimselere kaptırmayan Cartman, internet sitesinden seçmenlerine seslendi. 


“DEĞERLİ ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIM, 

Benim adım Eric Cartman ve ben 2004 sınıf seçimleri için adaylığımı koymuş bulunuyorum. Şimdi, yerli yersiz kararlara varmadan önce şunu belirtmeliyim: Ben kötü biri değilim. 

Aslında bu iş için mükemmel bir insanım. Gördügünüz gibi bütün çocukluk hayatımı bu iş için hazırlanarak geçirdim. Geçmişte yapmış olduğum tiksinti uyandıracak her şey, geçmişte kaldı. Birçok deneyimden yaralandım ve bu deneyimleri Başkan olduğumda kullanacağım. 

Kendi kendinize “neden şişko, ırkçı, cinsiyet ayrımcısı, baskıcı bir bağnazı başkan olarak seçeyim 
<” diyebilirsiniz. Arkadaşlar cevabı çok basit: Anlayış. Geçmişte yaptığım bütün o iğrenç şeyleri kötü 
niyetimden yapmadım. Belirli grupların nasıl hissetiğini öğrenebilmek için o belirli grup insanlardan 
biri gibi hissetmeyi denemelisiniz. “Herkesin nefret 
ettiği insan” olarak kabul edilmenin ne kadar zor 
bir şey olduğunu öğrendim. 

Kabul edilen ya da edilmeyen hiçbir öğrencinin 
<üçümsenmesine izin vermeyeceğim. Bir insanın 


carşıt fikirleri var diye dışlanması gerekmez. Bunu 
bizzat kendim öğrendim. 

Irkçılık, cinsiyet ayrımcılığı?.. Bence yargılarınız- 
da biraz ileri gidiyorsunuz. Ancak size saygı duyuyorum. Bana bir şans verin, Stan ve Kyle'ı dinlemeyin. Bana vereceğiniz oy doğru yolda aulmış bir 
adımdır ve umarım bir gün bunu göreceksiniz. 
Teşekkürler 
Eric Cartman” 


her cumartesi /pazar 19:30 


SEİNFELD 


SEİNFELD İZLEYİCİLERİNİN YÜZDE 58'İNE* 
GÖRE EN SEVİLEN KARAKTER KRAMER 


Seinfeld, son bölümünün çekilmesinin ardından uzun yıl- 


lar geçmiş olmasına rağmen, hâlâ en sevilen diziler listesinde üst sıralarda. 

Dizi, ilk bakışta bir ana karakter (Jerry Seinfeld) üzerine kurulu gibi görünüyor olsa da gerçek hiç de öyle değil. Yan karakterlerin her biri kendi hayran kitlelerini oluşturmayı başardı ve 
zaman zaman ana karakterin önüne geçti. 

ABD'de final bölümünün ardından yapılan bir anket, yan karakterlerin etkisini açıkça ortaya koyuyor. 

1007 yetişkin izleyici arasında yapılan anketin sonuçlarına göre 
Seinfeld izleyicilerinin yüzde 58*ine göre en sevilen karakter Cosmo 
Kramer! İkinciliği yüzde 15 ile Elaine alırken; Jerry Seinfeld, George Costanza ile birlikte izleyicilerin sadece yüzde 12'sine göre bir numarada. 


BİR EFSANE: COSMO KRAMER 

Cosmo Kramer'in özellikle erkek izleyiciler arasında popüler olması, anketin sonuçlarında dikkat çeken ilginç ayrıntılardan biri. 

Kramer, bir tür mitolojik kahraman. 

Belirli bir işi yok. Evet birkaç iş başvurusuna şahit olduk; ama s0- 
nuç hüsran oldu. Aslında Kramer'in çalışmaması yeteneksiz ya da aptal olması gibi bir durumun sonucu değil; sadece onun sabah dokuz, 
akşam altı arasında yapılacak mesaiden çok daha önemli işleri olduğu 
için. Her zaman projeler ürettiği, uzun uzun düşünmesi ve bu sırada 
onlarca kez Jerry'nin evine gitmesi gerektiği için çalışamaz o. 
Görüntüsü de en az yaşama bakışı kadar farklı Kramer'in. 

Çirkin, güzel, komik ya da aptalca değil... 

O Cosmo Kramer! 

Ölümlüler tarafından uydurulmuş hiçbir kalıba 
sığmaz; ne görüntüsü ne de felsefesi... 
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EGGS (6 Eylül) 

Yönetmen: Bent Hamer 
Oyuncular: Sverre Hansen, 
Kjell Stormoen, Juni Dahr. 


SOME MOTHER'S SON 

(13 Eylül) 

Yönetmen: Terry George 

Oyuncular: Helen Mirren, 
Fionnula Flanagan, Aidan 
Gillan, David O'Hara. 


HUMAN RESOURCES 
(20 Eylül) 

Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Jalil Lespert, 
Jean-Claude Vallot, 
Chantel Batre. 


THE DAYS BETWEEN 


(27 Eylül) 

Yönetmen: Maria Speth 
Oyuncular: Sabine Timoteo, 
Florian Müller-Mohrungen, 
Hiroki Mano. 


5 


SOME MOTHER'S SON İrlanda, Belfast'ta yaşanan 
bir açlık grevinden hareketle çekilen filmde Helen 
Mirren üstün bir performans sergiliyor. 
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ARMY OF DARKNESS 
(7 Eylül) 
Yönetmen: Sam Raimi 
Oyuncular: Bruce Campbell, 
Embeth Davidiz, Marcus 
Gilbert, lan Abercrombie. 


LAST NIGHT (14 Eylül) 
Yönetmen: Don MckKellar 
Oyuncular: Don McKellar, 
Sandra Oh, Callum Keith 
Rennie, Sarah Polley. 


WAITING FOR GUFFMAN 
(21 Eylül) 
Yönetmen: Christopher Guest 
Oyuncular: Christopher Guest, 
Eugene Levy, Fred Willard, 
Catherine O'Hara. 


THE LAST DAYS OF DISCO 
(28 Eylül) 
Yönetmen: Whit Stillman 
Oyuncular: Chloe Sevigny, 
Kate Beckinsale, Christopher 
Eigeman, Matt Keeslar. 


SHIP OF FOOLS (1 Eylül) 
Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Vivien Leigh, 
Simone Signoret, Jose Ferrer. 


ALICE (8 Eylül) 

Yönetmen: Woody Allen 
Oyuncular: Mia Farrow, 

Joe Mantegna, Alec Baldwin, 
Judy Davis, William Hurt. 


THE HAND (15 Eylül) 
Yönetmen: Oliver Stone 
Oyuncular: Michael Caine, 
Andrea Marcovicci, Annie 
McEnroe, Bruce Metil. 


LARGENT DE POCHE (22 Eylül) 
Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Geary Desmouceaux, 
Jean-François Stevenin. 


AU COEUR DU MENSONGE 
(29 Eylül) 

Yönetmen: Claude Chabrol 
Oyuncular: Sandrine Bonnaire, 
Jacgues Gamblin. 


perşembe 22:00 


ONLY YOU (2 Eylül) 
Yönetmen: Norman Jewison 
Oyuncular: Marisa Tomei, 
Robert Downey Jr. 


GHOSTS OF MISSISSIPPI 
(9 Eylül) 

Yönetmen: Rob Reiner 
Oyuncular: Alec Baldwin, 
Whoopie Goldberg, 

James Woods. 


MIDNIGHT IN THE GARDEN 
0G G00D AND EVİL (11 Eylül) 
Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Kevin Spacey, 
John Cusack, Jack Thompson. 


MICHAEL COLLINS (18 Eylül) 
Yönetmen: Neil Jordan 
Oyuncular: Liam Neeson, 
Aidan Guinn, Stephen Rea. 


LIBERTY HELIGHTS (25 Eylül) 
Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Adrien Brody, 
Ben Foster, Orlando Jones, 
Beb Neuwirth, Joe Mantegna. 


harmanladığı Evi/ Dead serisinin üçüncü ve son filmi. 


LORD OF THE FLIES G Eylül) 
Yönetmen: Harry Hook 
Oyuncular: Balthazar Getty, 
Chris Furrh, Danuel Pipoly, 
Badgett Dale. 


FAIR GAME (10 Eylül) 
Yönetmen: Andrew Sipes 
Oyuncular: Cindy Crawford, 
William Baldwin, Steven 
Berkoff, Salma Hayek. 


ATTACK (17 Eylül) 
Yönetmen: Robert Aldrich 
Oyuncular: Jack Palance, 
Eddie Albert, Lee Marvin, 
Robert Strauss. 


TO LIVE AND DIE IN LA 
(24 Eylül) 

Yönetmen: William Friedkin 
Oyuncular: William Petersen, 
Willem Dafoe, John Pankow, 
John Turturro. 


MOONLIGHT & VALENTİNO Önemli kadın 
oyunculardan kurulu kadroya Jon Bon Jovi eşlik ediyor. 


ABSENCE 
OF MALICE 
Güçlü bir 
oyuncu 7 
kadrosunun (# 
yorumuyla, 


UP TO HIS EARS «4 Eylül) 
Yönetmen: Philippe de Broca 
Oyuncular: Jean-Paul 
Belmondo, Ursula Andress, 
Jean Rochefort, 

Maria Pacome. 


COMPETİTION (11 Eylül) 
Yönetmen: Joel Oliansky 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, 
Amy Irving, Lee Remick, 
Sam Wanamaker. 


ABSENCE OF MALICE 
(18 Eylül) 

Yönetmen: Sydney Pollack 
Oyuncular: Paul Newman, 
Sally Field, Bob Balaban, 
Melinda Dillon. 


CROOKED HEARTS (25 Eylül) 
Yönetmen: Michael Bortman, 
David Brisbin 

Oyuncular: Vincent D'Onofrio, 
Jennifer Jason Leigh, Peter 
Berg, Peter Coyote. 


bir gazeteci sag 


ve iş 
adamının 
arasındaki 
ilişki. 


GUN MOLL (4 Eylül) 
Yönetmen: Giorgio Capitani 
Oyuncular: Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, Pierre 
Brice, Dalila Di Lazzaro. 


SOMETHING TO TALK 
ABOUT (11 Eylül) 

Yönetmen: Lasse Halström 
Oyuncular: Julia Roberts, 
Dennis Guaid, Robert Duvall, 
Gena Rowlands. 


THE BAY BOY (18 Eylül) 
Yönetmen: Daniel Petrie 
Oyuncular: Liv Ullman, 
Kiefer Sutherland, Alan 
Scarfe, Mathieu Carriere. 


MOONLIGHT & 
VALENTİNO (25 Eylül) 
Yönetmen: David Anspaugh 
Oyuncular: Elizabeth 
Perkins, Gwyneth Paltrow, 
Kathleen Turner, Whoopie 
Goldberg, Jon Ban Jovi. 


TO LIVE AND DIE IN L.A. İşini çok iyi bilen, 
ama bir o kadar da küstah olan bir detektifin 
çevirdiği dolaplar. 


EYE OF THE NEEDLE 

(4 Eylül) 

Yönetmen: Richard Marguand 
Oyuncular: Donald Sutherland, 
Stephen MacKenna, Philip 
Martin Brown, Kate Nelligan. 


KHARTOUM (11 Eylül) 
Yönetmen: Basil Dearden. 
Oyuncular: Charlton Heston, 
Laurence Olivier, Richard 
Johnson, Ralph Richardson. 


THE GREAT TRAIN 
ROBBERY (18 Eylül) 
Yönetmen: Michael Crichton 
Oyuncular: Sean Connery, 
Donald Sutherland, 
Lesley-Anne Down 


THE TRAIN (25 Eylül) 
Yönetmen: Jean Moreau, 

John Frankenheimer 
Oyuncular: Burt Lancaster, 
Paul Scofield, Michele Simon, 
Jeanne Moreau, Suzanne Flon. 


Sutherland'e ödül 
kazandıran film, 


Kanada'da geçiyor. 


d “ 


THE BAY BOY Kiefer 


CROOKED HEARTS 
Bir ailenin, sorunlar 


karşısında var olma savaşı. 
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ÜÇ ÜLKE ÜÇ YÖNETMEN 


FESTİVAL YADİGARLARI 
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İLK FİLMLERİYLE TANIŞTIĞIMIZ ÜÇ YÖNETMEN İŞLERİNDE ÇOKTAN 
USTALAŞTI. FESTİVAL İZLEYİCİLERİNİN HATIRLAYACAĞI BENT HAMER, 
LAURENT CANTET VE DON MecKELLAR EYLÜL'DE CNBC-e'DE 


Üçü de İstanbullu sinemaseverlerin karşısına 
Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ilk? filmleriyle çıkmıştı. Şimdi üçü de kendi ülkelerinin en iyi 
yönetmenleri arasında. 

Film Festivali izleyicileri, her yıl yeni yönetmenlerle karşılaşır. Bu yönetmenlerin kimi, ilk filmini 


aşamaz, kimi ticari arenaya kaçar, kimi de kendi gitti ve ticari 
yolunda giderek mükemmeli arar. Norveçli Bent GELE 
Hamer, Fransız Laurent Cantet ve Kanadalı Don EN 
MeKellar, üçüncü gruptan. Üçü de “umut verici? ta- yakaladı. 


nımlamasında kalmadı, “usta” sıfatını hak etti. 
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BENT HAMER 


Bu ay Eggs adlı ilk filmini izleyeceğimiz Bent Hamer, sıradışı, dokunaklı komediler çekiyor. Kuş yumurtası koleksiyonu yapan, bazen kendini kuş sanan çocuk akıllı Konrad, altın kol saati kırılmış 
Norveçli gemici Almar, tek başına yaşayan Isaak'la 
onun mutfak alışkanlıklarını gözleyen Folke gibi tuhaf karakterleri var. Norveçli Hamer, bakkal bir 
anne babanın oğlu. Sinema eğitimini İsveç'te yaptı. 
Sroryboard kullanmaz, prova yapmaz; ama oyuncular ve görüntü yönetmeniyle uzun uzun konuşuyor. Başkalarının fikrine kulak veriyor. Şu sıralar, 
Jarmusch'un yapımcısı Jim Stark'la, Charles Bukowski üzerine Factotum adlı bir film yapmakla 
meşgul. 


Üç yönetmen de 
kendi yolunda 


LAURENT CANTET 

Laurent Cantet yönetmenliğe kısa filmlerle başladı. Jalil Lespert'le çok çalıştı; ama amatör oyuncularda da taze bir soluk buluyor. Hamer gibi o da 
birlikte çalıştığı kişilerin fikirlerine kulak veriyor. 
Sinemaya bu ay izleyeceğimiz Human Resowrces'le 
geçti. Zengin bir ödül koleksiyonu var, festival çevriminin gözde yönetmenlerinden biri. Çalışma hayatının acımasızlığını (Human Resources), işsizlik 
çıkmazını (L'emploi dw temps), insan hikâyelerinden yola çıkarak anlatıyor. İş dünyası hikâyeleriyle 


KAÇIRMAYIN 


ilgili, çünkü bu dünyanın kaçınılmazlığı, köleliği 


çağrıştırması onu korkutuyor. GİŞE FİLMLERİ 

DON McKELLAR | 53“ 

Muzır şahıs Don MeKellar, Kanada sinemasının en verimli ve saygın üyelerinden biri. Önce aktör ve senarist olarak tanındı. François Girard ile 
The Red Violin ve unutulmaz 32 Short Films About Glenn Gould'un senaryolarını yazdı. 

Biz onu Bruce McDonald'ın Highway 61/'ında- 
ki berber/müzisyen Pokey Jones olarak tanıdık. 
Senaryoyu o yazmıştı, 
yönetmen sonunda rolü 


de ona verdi. 

1998'de, dünyanın 
sonunu insanların gözünden anlatan “Millennium? filmi Last Nighö'ı 
yaptı, başrolünde oynadı. 

Bir koltuğa kırk karpuz sığdırma üstadı. 
Yönetmen Girard bir 
: gece ona Tayvan'da bir 
karaoke barda Frank 
Sinatra şarkıları söylerken rastlamış. Neden 
olmasın? 

Sevin Okyay 


a film by Laurent Cantet 


uman 


EGGS 6 Eylül, 22:00 
Yönetmen: Bent Hamer 
Oyuncular: Sverre Hansen, Kjeli Stormoen, Juni Dahr. 


HUMAN RESOURCES 20 Eylül, 22:00 
Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallot, Chantel Barre. 


LAST NİGHT 14 Eylül, 22:00 

Yönetmen: Don MeKellar 

Oyuncular: Don McKellar, Sandra Oh, Callum Keith Rennie, 
Sarah Polley. 


-7 Eylül, 22.00 


Army of Darkness 


İMDİLİK) SON FİLMİ ARMY OF DARKNESS'TA 
ZAHI YİNE BENZERSİZ ÜSLUBUYLA | 


AAA 


sn 


AA 
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Spider Man ”'nin ardından Peter Parker'ın üçüncü ve dördüncü maceralarının çekimleri için ön hazırlıklara başlanadursun, hayli kalabalık bir hayran 
topluluğu da, uzun yıllardır hep şu sorunun cevabı- 
Evil Dead serisinin dördüncü filmi ne zaman çekilecek?” 

Bu soruya Sam Raimi ve ilk filmi Evi/ Dead'den 
beri bir nevi kader ortağı gibi kabul edilen Bruce 
Campbell henüz doyurucu bir cevap verebilmiş degiller. İşin komiği her ikisi de böyle bir planlarının 


nı merak ediyor: “ 


olmadığını söylüyor; ama kimsenin pek inandığı 
yok. Beklentiler o derece yüksek yani. 

Evil Dead deyince akan sular duruyor tabii. Daha 24 yaşında gerçekleştirdiği ilk filmiyle kült statüsünü yakalayan Raimi korku sinemasına mizahi 
üslubu yakıştırabilen ender yönetmenlerden biri. 

O, başkaları gibi korku türüyle dalga geçmiyor; 
yapmaya çalıştığı şey içimize korku çalan kimi durumların zekice bir dokunuşla nasıl güldürücü olabileceğini göstermek. Bu da her iki türe de hakim 
olmayı gerektiriyor doğal olarak. Coen Kardeşlerin Hıdsucker Proxy adlı filminde senarist olarak adına rastladığımızı düşünürsek sivri mizahi zekasını daha iyi takdir edebiliriz kanımızca. 


ÇOCUKLUK KAHRAMANLARI 

O zamanlar hayalleri arasında günün birinde sinemaya aktarmak var mıydı bilemiyoruz ama çizgi 
romanlar, özellikle de Spider Man en büyük tutkularından biriydi. Three Stooges'a da aynı derecede 
tutkundu ve filmlerinin birçoğuna damgasına vuran mizah da işte köklerini buralardan alıyordu. 

90'lı yılların sonlarında basit görünen ve büyük 
ölçüde senaryoya ve oyunculuğa dayanan; ama yer 
yer son derece tedirgin edici olmayı başarabilen A 
Simple Plan adlı filmle yeni bir pencere açıverdi Raimi. 2000 yılında ise The Gift ile gerilim dozunu 
daha da arttırarak iyiden iyiye ustalaştı bu yeni tarzında. Komik olmadan da korkutucu olabildiğini 
göstermiş oldu eşe dosta. Sonrasında da A sınıfı yönetmenlerin arasından sıyrılarak Spider Man'i kap- 
u ve ciddi bir hasılat başarısına imza atarak gelecegini büyük ölçüde sağlama aldı. 

Yine de Evil Dead filmlerinin yeri ayrıdır Sam 
Raimi'nin kariyerinde. Sam Raimi'yi Sam Raimi 
yapan o filmlerdir bir bakıma. Bu ay izleyeceğimiz 
Army Of Darkness serinin (şimdilik) son filmi ve 
en gösterişli olanı. Sam Raimi'nin en seveceği şekilde tarif etmek gerekirse: Korkunç eğlenceli bir film! 


Emrah Kolukısa 


| KAÇIRMAYIN! 


GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜ 


MICHAEL mii 


Michael Collins, İrlanda Kurtuluş Savaşı'ndaki etkisiyle sadece İrlanda halkının degil, tüm dünyanın tarihini değiştirmiş etkili 
bir isim. Gerçek yaşam öyküsünden yola çıkılarak çekilen Michael Collins'in yönetmeni 
Neil Jordon, “Bugüne kadar hiçbir filmi yaparken bu kadar uykusuz kalmadım” diyor 
ve ekliyor: “Ama bu filmden daha önemli hiçbir filme de imza atmadım.” Filminden ziyade, filminin konusuna yüklüyor bu önemi: 
“Bir kişinin hayatını anlatırken bugün kuzey: 
güney diye ayrılmış bir ülkenin öyküsünü de 
anlatıyorsunuz.” 

Yönetmenin önemle altını çizdiği bir uyarı 
var; o da imza attıkları işin politik değil, “ta 
rihsel” bir film olduğu. 

Filmde Michael Collins'i Liam Neeson, Collins'in en yakın arkadaşı Harry Boland'ı Aidan OÇuinn, ikisinin de aşık olduğu Kitty Kier 
nan'ı ise Julia Roberts canlandırıyor. 


O HEP 'DALGACI' 


CHABROL 


KARA FİLM TÜRÜNDE BAŞYAPITLARA İMZA ATMIŞ 
CHABROJL, BU AY İZLEYECEĞİMİZ AU COEUR DU 
MENSONGE FİLMİ İÇİN ŞÖYLE DİYOR: 
“TOPLUMDA YAŞAM, ANCAK YALAN ÜZERİNE 
KURULUYSA MÜMKÜNDÜR.” 


Claude Chabrol 1958 yılında ilk eşi Agnes'e kalan küçük bir mirasla bütçesini karşıladığı Le Beaw Serge-Yakışıklı Serge adlı ilk 
filmi ile Fransız Yeni Dalga akımının da ilk 
ürününü yaratmıştı. Chabrol, 1999 yapımı 
Aw Coenr du Mensonge-Yalanların Rengi filmi ile bu ay CNBC-e ekranlarında. 

10 yaşındaki Eloise (kız çocuk) resim dersi almaktadır. Bir ormanda ölü bulunur. Bretagne'da bir liman şehri. Şüpheli, bir resim 
öğretmeni. Parisli, eski bir ressam, şöhreti 
reddederek özel hemşire olan karısı Vivianne 
ile birlikte bu sahile sığınmıştır. 

Bölgeye yeni atanan bir kadın komiser soruşturmayı yürütmektedir. Fazlasıyla medyatik bir kişilik olan romancı, Germain-Roland 
Desmond da şehre gelir. O, kasabanın savurgan çocuğudur, şüphelenilecek biri değildir. 


MİZAHLA YOĞRULMUŞ GERİLİM 

Herkes yalan söyler. Herkes aşıktır. Söylentiler karşısında hepsi alçakça davranır. 
Resim öğretmeninin hiç öğrencisi kalmaz. 
Kendini aldatılmış ve terk edilmiş hisseder. 

Bir cinayet daha işlenir... 

Komiser dinler, insanlar anlatır... 

Film, resim yapan bir kız çocuğunu çizen 
birinin görüntüsüyle başlar, yankılanarak 
yok olan bir sesle sona erer; gerçeği haykıran 
ama bize yalanı da gösteren bir ses. Gerçekle 
yalan arasında bir film, bir bilmece: 
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Yalan nedir? Gerçek her zaman daha mı 
iyidir? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü senaryo sürekli yalanla gerçek arasında tereddüttedir, bu bir aşk ve ihanet hikayesidir 
ve -iyi niyetle- yalan söyleyenlerle diğerleri 
arasında taraf tutmaz. Bütün yalanlar tuhaf 
bir karmaşa yaratır ve söylentileri daha da 
bulanıklaştırır. 

Film, sinsi bir mizahla yoğrulmuş sağlam 
bir gerilim. Chabrol, Alfred Hitchcock 
filmlerinin analizini yaparak kara film türünde -tartışmasız- başyapıtlara imza 
atmış bir yönetmen. Aw Coewr du 
Mensonge, yaratıcı hayal kırıklığı, 
cinsel kıskançlık ve şüphe üzerine 
çarpıcı biçimde kotarılmış ve 
her zamanki gibi duyguları 
dizginlenmiş bir çalışma. Cinayeti bu dünyada kadın 
ve erkeklerin her gün 
yaptıkları kötülüklerin 
doğal bir sonucu olarak kabul eden Claude Chabrol filmografisinden bir 
örnek. 


Sinemanın ortaklaşa kotarılan bir iş olduğuna 
inanan Chabrol, Les bicbes-Ceylanlar (1967) filminden bu yana hep aynı ekiple —senarist, görüntü yönetmeni, besteci, kurgucu- çalışıyor. Başrolde her zaman eşi Stöphane Audran vardı. Son yıllarda çoğu projesinde Audran'ın yerini Isabella 
Huppert almıştır. Bir eleştirmen, Chabrol'un yapıtlarının bütününü, Hitchcock'a bir saygı duruşu 
olarak görüyor, oysa onun da kendine ait temaları var. Çağdaş Fransa'ya ironik bakan bir tarih yazarı gibidir. En sevdiği hedefi, kendi gençliğinin 
çevresi olan Fransız küçük burjuvazisidir. 

Oldukça üretken bir sinemacı olan Chabrol, çogunun senaryolarını yazdığı toplam 53 uzun metrajlı kurmaca film, bir belgesel ve 20 televizyon 
filmi gibi şaşırtıcı sayıda film yönetmiştir. 2003 yılında La Fleur de Mal - Kötülük Çiçeği ile yine 
gündeme gelen yönetmene Avrupa Film Ödülleri 
Yarışması'nda Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. 
Chabrol, “Bu ödül beni korkutuyor çünkü hiçbi- 


rimiz yarın ne olacağını bilmiyoruz” dedi. 


Kişisel filmlerinin gişe hasılatı düşük olduğunda, Chabrol projeleri için fon toplamak üzere 
ticari nitelikte işlere ve televizyon yapımlarına da 
girişmiştir. Chabrol bugün 74 yaşında, ama hâlâ 
film üretiyor. Claude Chabrol, Ay Coecur du Mensonge filmi üzerine, “Toplumda yaşam, ancak yalan üzerine kuruluysa mümkündür” diyor. 

Suha Çalkıvik 


GİŞE FİLMLERİ 


vi 
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Yönetmen: Bent Hamer 


Norveçli sinemacı Bert Hamer'in imzasını taşıyan Eggs, doğdukları evde 
yaşayan iki kardeşin başından geçen 
olayları mizahi bir dille anlatıyor. 


Birlikte yaşayan Pa ve Mo'nun hayatı 


6 EYLÜL 


büyük bir huzur ve sessizlik içinde 
geçmektedir. Ta ki Pa yıllar önce ordu 


SOME MOTHER'S SON 


Yönetmen: Terry George 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 107 Dakika 
1981'de Belfasi'taki 
yapılan açlık grevinden hareketle çeki- 


bir cezaevinde 


len Some Mother's Son, etkileyici bir 
politik drama. 

Terry George'un yönettiği film, IRA 
ile ilişkisi olduğu iddiasıyla hapse atı- 


Helen Mirren 


Some Mother's Son 


lan Gerard Ouigley ve annesi Kathle- 


HUMAN RESOURCES 


Yönetmen: Laurent Cantet 
Oyuncular: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallot, 
| Yapım Yılı: 1999 Süresi: 100 Dakika 


San Sebastian Film Festivali'nde Laurent Cantet'ye En İyi Yeni Yönetmen 
Ödülü'nü kazandıran Human Resources, psikolojik yönü bir hayli yoğun, 
etkileyici bir drama. 

Babasının makinist olarak çalıştığı bü- 


20 EYLÜL 


yük bir firmada stajyer olarak işe baş- 


i Yönetmen: Maria Speth 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 111 Dakika 
Alman sinemacı Maria Speth'in ilk 
yönetmenlik çalışması olan Te Days 
Betıveen, iletişim eksikliği ekseninde 
romantik bir öykü anlatıyor. 

Deli dolu, enerjik bir genç kadın olan 
Sabine'nin hayatta hiçbir amacı yoktur. Sevgilisi David ise onun tam zıttı- 
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THE DAYS BETWEEN (IN DEN TAG HINEIN) 


Oyuncular: Sverre Hansen, Kjell Stormoen, Juni Dahr. 


hizmeti sırasında yaşadığı kaçamak 
sonucu bir çocuk sahibi olduğunu öğrenene kadar. 

Bunca yıl oğlunu tek başına yetiştiren 
annesi ona bakamayacak kadar hastalanmış ve Pa'yı aramıştır. Artık Konrad'a bakmak Pa'ya düşecektir, 


Oyuncular: Helen Mirren, Fionnula Flanagan, Aidan Gillan, David O'Hara, John Lynch. 


en'in yaşadıklarını anlatıyor. Oğlunun 
içeri alınmasından sonra politikayla 
daha yakından ilgilenmeye başlayan 
Kathleen süreç içinde değişecektir. 
Helen Mirren'in son derece başarılı 
bir performans sergilediği film izleyenlerde derin etkiler bırakacak. 


Chantel Barre. 


layan Franck, bir süre sonra yeni 
planlamaların yapıldığı projede aktif 
olarak görev alır. İşverenlerin kendi 
topladığı verileri aldatıcı biçimde kullandığını fark eden Franck, bir grup 
çalışanın işten atılacağını öğrenir. Bu 
kişilerden biri de babasıdır. 


Oyuncular: Sabine Timoteo, Florian Müller-Mohrungen, Hiroki Mano. 


dır. Birinci sınıf bir yüzücü olan genç 
adamın aklında tek hedef vardır: 
Dünya şampiyonluğu. David sportif 
başarısına giden yolda sevgilisinin 
kendisine engel olmasını hiç istememekte, bu yüzden istemeden de olsa 
ondan uzaklaşmaktadır. 


HELEN MIRREN 
SOYLU BEYAZ RUS 


Yaşı altmışa gelip dayanmış olsa da da Helen 
Mirren hâlâ 'düşünen erkeğin! seks sembolü. 

Asıl adıyla İlynea Lydia Mironoff, 1945'te Londra'da doğdu. Babası, Rus Devrimi sırasında İngiltere'ye gelmiş aristokrat bir Rus ailesindendi. Kızına 
bakmak için, Londra Filarmoni'de keman çaldı, 
taksi şoförü ve dalış öğretmeni olarak çalıştı. 

Helen ise hangi mesleği seçeceğini altı yaşından 
beri biliyordu: “Eski moda anlamıyla oyuncu.' Tiyatroya girdi, Kleopatra olarak adını duyurdu, sonra 
da Kraliyet Shakespeare Tiyatrosu'na geçti. Sinemada dikkati çekmesi ise A Midsummer Night's 
Dream'in Hermia'sıyla oldu. Onu, 1981 Belfast açlık grevindeki bir mahkumun annesi olarak Some 
Mother's Son'da izleyeceğiz. 


JALIL LESPERT 


ANNESİ BERBERİ, BABASI FRANSIZ OLAN LESPERT, KENDİSİN 
BENZEMEYEN KARAKTERLERİ OYNAMAYI SEVİYOR 


HİÇ 


Bir de Jim Jarmusch'u, Coen Biraderler'i ve 
Martin Scorsese'yi seviyor. Son filmi Lidole'de 
karısını Leelee Sobieski ile aldatan bir aktörü oynadı. Gülerek “O kısmı iyiydi” diyor. 


Bu ay izleyeceğimiz filmi Resources Humaines'in yönetmeni Laurent Cantet, onunla çalışmaktan hoşnut olsa gerek. İşe 1995'te kısa metrajlı Jeux de plage'la başladılar. Milenyum filmi 
Les oSanguinaires'ie Ode 
(1997) birlikteydiler. Resources Humaines ise, ikisine de 
ödül getirdi. 


Annesi 
Fransız olan Ja 
(bildiğimiz Celil) 


Berberi, 


babası 
il ya da Djelil 
Lespert, ken- 


disine hiç benzemeyen karak- 


terleri oynamayı 
beri kanıyla da 
Ülkedeki siyasi 
zünden Cezayi 


seviyor. Beriftihar ediyor. 
çalkantılar yüre gitmiyor, 


ama Cezayirli yönetmen Yami- 


na Benguigui'ni 


n filmi /nc'Ar- 


lah Dimanche'ta küçük bir rolde (kamyon şoförü) oynadı, 
çünkü onu çok beğeniyor. 
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her salı 29200 
ARMY OF DARKNESS 


Yönetmen: Sam Raimi 


|) Yapım Yılı: 1992 Süresi: 92 Dakika 

Evil Dead serisinin üçüncü filmi olarak da bilinen Army Of Darkness geçtiğimiz yıl Spiderman ile büyük bir gişe başarısı kazanan Sam Raimi'nin 
imzasını taşıyor (tıpkı ilk iki Evil Dead filminde olduğu gibi). Aksiyon, 
korku ve komediyi benzersiz bir usta- 


7 EYLÜL 


Yönetmen: Don MckKellar 


Yapım Yılı: 1998 o Süresi: 90 Dakika 

Arte'nin 2000 yılı için sipariş ettiği 
“Millenium” konulu 12 filmden biri 
olan Last Night, Kanadalı oyuncu ve 
yönetmen Don MckKellar'ın imzasını 
taşıyor. Ailesiyle sahte bir Noel kutlaması yaşayan Patrick, kocasıyla birlik- 


14 EYLÜL 


ote intihar etmek için yola koyulan 


z Yönetmen: Christopher Guest 


Missouri'nin Blaine kasabası büyük 
bir kutlamaya hazırlanmakta, bunun 
için de gösterişli bir şov planlanmaktadır. Şovu sahneleyecek kişi de Blaine'in yegane şöhretli sahne sanatçısı 
Corky St. Claire'den başkası değildir. 
Blaine'in şanlı tarihini sahneye taşı- 


21 EYLÜL 


THE LAST DAYS OF DISCO 


| Yönetmen: Whit Stillman 


The Last Days of 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 108 Dakika 

Whit Stillman'ın *yuppie? üçlemesi 
olarak bilinen serisinin son ayağı olan 
Tbe Last Day of Disco 80'li yılların 
başlarında Manhattan'da geçiyor. 
Ana mekan olarak dönemin en popüler kulüplerinden Studio 54 benzeri 
bir diskoyu kullanan film, zamanın 
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Oyuncular: Bruce Campbell, Embeth Davidiz, Marcus Gilbert, lan Abercrombie. 


lıkla harmanlayan film, Ew/ Dead 
Y'nin sonunda mistik bir şekilde çağlar öncesine dönen Ash'i bıraktığı yerden alıyor ve tek koluna monte ettiği 
testereden bozma silahıyla 14. yüzyılın göbeğinde yaşayacağı inanılmaz 
maceralara götürüyor. 


Oyuncular: Don MckKellar, Sandra Oh, Callum Keith Rennie, Sarah Polley. 


Sandra ve dünya yok olmadan önce 
listesinde yer alan kadınlarla birlikte 
olmanın çarelerini arayan Craig kıyameti bekleyen dünyanın son altı saatini anlatan filmin ana karakterleri. 
Cannes Film Festivali'nde övgü toplayan film iyi bir komedi. 


Oyuncular: Christopher Guest, Eugene Levy, Fred Willard, Catherine O'Hara. 


mak için hazırlanan müzikalde kasaba 
halkından birçok sanatçı rol alacaktır. 
Öte yandan Corky kişisel bağlantılarını harekete geçirmiş ve New York'tan 
bir gözlemciyi çağırarak müzikalin 
Broadway şansı olup olmadığını araşurmaya girişmiştir. 


| Oyuncular: Chloe Sevigny, Kate Beckinsale, Christopher Eigeman, Matt Keeslar. 


ruhunu başarıyla yansıtıyor. 
Uyuşturucu ve seks temalarını yoğun 
olarak işleyen Stillman tam da Ronald 
Reagan dönemindeki çarpıklıkları anlatırken devasa bir gece kulübünün 
kapanmasını bir devrin sonu olarak 
sembolize ediyor. 


GÜZELLİĞİNİN ARKASINA SIĞINMAYAN, YETENEĞİ VE ZEKASIYLA DA 
DİKKAT ÇEKEN POLLEY, BAĞIMSIZ FİLMLERİ TERCİH EDİYOR 


Yeteneği kadar zekasıyla da tanınıyor. Hatta 
1999'da üç filmiyle Hollywood'un dikkatini çekince 'Uma Thurman'ın bilge kardeşi' diye tanımlanmıştı. Yirmi yaşındaydı. 

Kanadalı Sarah Polley, 6 yaşında sinemaya 
adım attı. Sekiz yaşında Kanada IV dizisi Ramona'da başrolü oynadı. 11 yaşından başlayarak 
beş yıl boyunca bir başka TV dizisinde, The Road 
to Avonlea'de başrol oynadı. Biz onu en çok Atom 
Egoyan'ın The Sweet Hereafter'ındaki kötürüm 
kazazede ve Michael Winterbottom'ın The Claim'inde madenci Peter Mullan'ın kızı olarak hatır 
lıyoruz. Büyük yönetmenlerle çalıştı, ama bağımsız filmleri tercih ediyor. Onu Don MekKellar'ın 
Last Night'ında yönetmenin oynadığı Patrick'in 
kardeşi Jennifer olarak izleyeceğiz. 


KATE BECKİNSALE 
EDEBİYATTAN SİNEMAYA 


TELEVİZYON YAPIMLARIYLA BAŞLADIĞI 
KARİYERİNDE İSTİKRARINI KAYBETMEDİ VE 
CİDDİYE ALINAN BİR OYUNCU OLDU 


Kate Beckinsale TV ile başladı, Kenneth Branagh'ın Much Ado 
About Nothing / Kuru Gürültü'sünde (1993) şirin, bakire Hero olarak sinemaya geçti. Annesi BBC'de kasting yönetmeni, o dört yaşındayken ölen babası ise ünlü TV aktörü Richard Beckinsale. 
Oyunculuk virüsü Kate'e babadan miras olsa gerek. 

Branagh'ın filminde oynadığı sıralar, henüz Oxford'ta Rus ve il 
Fransız edebiyatı okuyordu. Sanat filmi sevenler onu Cold Comfort N 
Farm'la tanısa da, tuhaf komedi Shooting Fish'teki sıradışı karak- (» 
teri, Beckinsale adını sanat filmleriyle alışverişi olmayanlara da duyurdu. Bir de, bu ay izleyeceğimiz, Whit Stillman'ın 'yuppi üçleme- # 
si'nin ikinci filmi The Last Days of Disco'daki (1998) antipatik, hırçın Charlotte var. Sıradan The Pearl Harbour'da, iki aşk arasında 
kalmış hemşire Evelyn rolü ise onun adını herkese tanıttı. 

Gerçi zaman zaman vampirler ve ölümsüzlerle boğuşuyor; ama 
Beckinsale son dönemin en ciddiye alınacak oyuncularından biri. & 
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her çarşamba 22:00 
;: SHIP OFFOOLS 


1 EYLÜL 


8 EYLÜL 


15 EYLÜL 


22 EYLÜL 


Yönetmen: Stanley Kramer 


Yapım Yılı: 1965 Süresi: 143 Dakika 

Ship Of Fools 1930'lu yıllarda Vera 
Cruz'dan Bremerhaven'a giden bir yolcu 
gemisinin güvertesinde başlıyor ve tamamı da aynı gemide geçiyor. Merkez karakterler arasında geminin doktoru, İs- 


Yönetmen: Woody Allen 


Oyuncular: Vivien Leigh, Simone Signoret, Jose Ferrer, Lee Marvin. 


panyol bir politik eylemci, keyif düşkünü 
bir beysbol oyuncusu, filozof bir Yahudi, 
yaşlanmanın etkilerini üzerinde taşıyan 
bir sosyete kadını ve bir grup Hitler karşı ve yandaşı yolcu yer alıyor. 


Oyuncular: Mia Farrow, Joe Mantegna, Alec Baldwin, Judy Davis, William Hurt. 


Yapım Yılı: 1990 Süresi: 101 Dakika 
Alice'de Manhattan sosyetesine mensup 
bir kadının tıpkı Lewis Carrol'un ünlü 
kitabındaki adaşı gibi, kendi “harikalar 
diyarı'na gidişini ve hayat hakkında çok 
ilginç şeyler öğrenişini izliyoruz. 


THEHAND. 


Yönetmen: Oliver Stone 


Alice 16 yıldır evlidir. Hayatında her şey 
yolunda gibi görünmektedir; ama sebebini bir türlü keşfedemediği bazı ağrılar 
çekmektedir. Ağrıların nedeni ve tedavi 
yöntemi son derece sıradışı olacaktır. 


Oyuncular: Michael Caine, Andrea Marcovicci, Annie McEnroe, Bruce McGili. 


The Hand, Oliver Stone'un kariyerindeki 
ikinci korku filmi. Hayatını çizgi roman 
çizerek kazanan Joe Lansdale bir kaza 
sonucu elini kaybetmiştir. 

Kısa süre içinde kariyerini, öz saygısını, 


Yönetmen: François Truffaut 


karısını ve hatta aklını da yitirmenin eşiğine gelir. Ciddi bir paranoyaya kapılan 
Lansdale, etrafındaki herkese karşı büyük bir öfke beslemeye ve şiddet uygulamaya başlayacaktır. 


Oyuncular: Geary Desmouceaux, Jean-François Stevenin, Philippe Goldman, Syvie Grezel. 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 101 Dakika 

François Truffaut imzasını taşıyan film, 
14 yaş civarındaki gençlerin gözünden 
küçük kasaba hayatını ve gençlerin derilerini anlatıyor. Karşı cinsin keşfedilişi, 
aileye başkaldırı ve hayatın beklenmedik 


“ AU COEUR DU MENSONGE 


Yönetmen: Claude Chabrol 


zorluklarını anlatan filmin oyuncu kadrosu büyük ölçüde gençlerden oluşuyor. 
Yetişkin karakterler daha ziyade hayatın 
onlara kazandırdığı bilgeliği paylaşmak 
için çıkıyorlar kamera önüne. 


Oyuncular: Sandrine Bonnaire, Jacgues Gamblin, Valeria Bruni-Tedeschi, Antoine De Caunes. 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 103 Dakika 


Fransız Yeni Dalga akımının usta yönetmeni Claude Chabrol'un son dönem 
filmlerinden biri olan Ay Coewr Du 
Mensonge, psikolojik derinliği olan gerilimli bir polisiye. Küçük bir kıyı kasaba- 


sı olan Brittany'ye yeni atanan polis şefi 
Frederigue Lesage işinin beklediğinden 
daha hareketli geçeceğini anlamakta gecikmez. 10 yaşında küçük bir kız tecavüze uğrayıp öldürülmüştür. 


EBEDİ SCARLETT 
VIWMEN LEIGH 


ÖLÜMÜNDEN SONRA TİYATROLARDA 
IŞIKLAR KAPATILARAK YAS TUTULAN 
DEV BİR OYUNCU 


Yaşlanmış bir koket de olsa (ayın filmlerinden 
Ship of Fools), asaletini, cazibesini koruyor. 

Vivien Leigh, Gone With The Wind / Rüzgâr Gibi 
Geçti'nin Scarlett O Hara'sı olarak ölümsüzlüğe kavuştu. Hollywood yıldızlarının kıskançlık hedefi ol 
du. İngiliz baba ile İrlandalı anneden Hindistan'da 
doğan Leigh, erken bir evlilik yüzünden sahneye 
ara vermişti, ama 1935'te tekrar döndü. 

Arada filmlerde oynasa da hep sahneyi tercih ett. Shakespeare'le Old Vic Tiyatrosu'nda tanıştı, 
Hamlet'te Opheliası olduğu Laurence Olivier ile de. 
“Ebedi aşıkları" sinemaya da taşıdılar; ama birlikte 
ilk filmleri Fire Over England'dır. Yapımcı Selznick, 
onu bu filmde gördü ve Scarlett'i bulduğunu ilan etti. Oyunculuktan asla vazgeçmeyen Leigh, yeni bir 
oyuna hazırlanırken veremden ölünce, Londra'nın 
tiyatro kesiminde ışıklar bir saatliğine karartıldı. 
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diğimi o zaman anladım” diyor. Beysbol hastası, € 

go'lu Joe Mantegna, en çok hemşehrisi yazar/Yı 

men David Mamet'yle çalıştı. Onun Pulitzer ödüllü © 

nu Glengary Glenn Rose'da emlakçı Richard-Româ To-— 

lüyle Tony Ödülü aldı, ama James Foley'in filminde ©. 

lü Al Pacino oynadı. : 
Mantegna da Mamet'nin filmleri House of Games'de 

psikolog karakterini kandıran üçkâğıtçı Mike, ThMmgs 

Change'de çaresiz gangster Jerry'yi ve Homicide'da tinayet davasına karışan detekif Joe'yu oynadı. Ma- 


met'nin oyunu Lakeboat'u da sahneye koydu. 
Bu ay aktörü hem 4Alice'te Alice'in Komşusu 7 
Liberiy Heights'ta Nate olarak izleyeceğiz. > z 
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ŞNECE her perşembe 22:00 


ONLY YOU 


Yönetmen: Norman Jewison 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 103 Dakika 

Romantizm tutkunlarının büyük keyif 
alacağı başarılı bir aşk filmi. Daha 11 yaşında bir ruh çağırma seansında evleneceği adamın adını gören Faith yıllarca rüyalarının erkeğini ve ideal aşkı bekler. 


GHOSTS OF MISSISSIPPI 


Yönetmen: Rob Reiner 


GHösTS 
WissıssIıPP 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 125 Dakika 

Gerçek bir olaydan yola çıkılan filmde 
ırkçılığa dair nüanslara tanık olacağız. 
Siyahi insan hakları eylemcisi Medgar 
Evers'in, evinin önünde vurularak öldürülmesiyle başlayan dava süreci büyük 


Yönetmen: Clint Eastwood 


Yapım Yılı: 1997 Süresi: 147 Dakika 

Clint Eastwood'un gerçek bir cinayet vakasından hareketle çektiği filmde New 
Yorklu gazeteci John Kelso, Savannah'nın ileri gelenlerinden Jim Williams'ın düzenlediği büyük Noel partisine 


16 EYLÜL 


MICHAEL COLLINS 


Yönetmen: Neil Jordan 
Oyuncular: Liam Neeson, Aidan Guinn, Stephen 
Yapım Yılı: 1996 Süresi: 126 Dakika 


Michael Collins, İrlanda'nın özgürlük savaşında önemli yeri olan tarihi bir karakterin hayat öyküsünden kesitler sunuyor. 
1916'da bir grup İrlandalı, Dublin'deki 
büyük postaneyi altı gün boyunca işgal 


LIBERTY HEIGHTS 


Yönetmen: Barry Levinson 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 122 Dakika 

Rain Man filminin Oscar'lı yönetmeni 
Barry Levinson'ın imzasını taşıyan Liberty Heights, 1950'li yılların Amerikasını anlatan güçlü bir film. Çeşitli akımların tüm bir gençlik neslini etkilediği 


30 EYLÜL 


MIDNIGHT IN THE GARDEN OF G00D AND EVİL 


Oyuncular: Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt. 


Ne var ki 15 yıllık beklemenin sonunda 
sıkılır ve bir doktorla evlenmeye karar 
verir. Nikahtan bir gün önce ise damadın 
arkadaşlarından birinin yıllardır beklediği adamın adını taşıdığını öğrenir. 


Oyuncular: Alec Baldwin, Whoopie Goldberg, James Woods, William H. Macy. 


yankılar uyandırmıştı. 

1963'te tamamı beyazlardan oluşan bir 
jürinin beraat ettirdiği katil, 30 yıl sonra 
tekrar adalet önüne çıkmak zorunda 
kaldı ve şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. 


Oyuncular: Kevin Spacey, John Cusack, Jack Thompson, Alison Eastwood. 


davetlidir. Parti sonrası Williams sevgilisi Billy'yi öldürür. Savannah'da kalmaya 
karar veren Kelso'nun yaptığı araştırmalar olayda karanlık kalan bazı noktalar 
olduğunu gösterecektir. i 


Rea, Alan Rickman, Julia Roberts. 


ederler. Bu isyancılar arasında Michael 
Collins de vardır. Cezaevinden çıktığında 
aklında İrlanda'nın kurtuluşu ile ilgili 
yepyeni planları ve geleceğe umutla bakmasını sağlayan politik idealleri vardır. 


Oyuncular: Adrien Brody, Ben Foster, Orlando Jones, Beb Neuwirth, Joe Mantegna. 


1950'li yıllarda Baltimore'da yaşayan iki 
kardeşin, Ben ve Van Kurtzman'ın öykülerinin anlatıldığı film, güçlü oyuncu 
kadrosu ve Tom Waits imzalı şarkılarıy- 
la dikkat çekiyor. 


ALISON EASTWOOD BaBAaSINın Kızı 


ANNESİNİN İZİNDE BAŞLAYIP MODEL OLDU, SONRA BABASININ YOLUNDAN 
GİDİP OYUNCU... PLAYBOY'A NİÇİN SOYUNDUĞU İSE MUAMMA 


Clint Eastwood'un kızı Alison, Midnight in the 
Garden of Good and Evil'da şarkıcı Mandy Nichols'ı oynuyor. Çarpıcı güzelliğini mayo modeli 
annesi Maggie Johnson'dan alan Alison da model olarak çalıştı, podyumlarda boy gösterdi. 

İlk kez babasıyla kamera karşısına geçti ve 
1984 yapımı Tightrope'da onun iki kızından birini 


oynadı. Tiyatro sahnesine de o sıralarda çıktı. 

Geçen ayın filmlerinden, yine babasının yönettiği 

Absolute Power'da onu resim öğrencisi olarak izledik. Gerçi başka filmlerde de oynuyor; ama Alison adını en çok oyunculuğuyla değil, 2003 Şubat'ında Playboy'a soyunmasıyla duyurdu. 
Babası ne dedi, bilmiyoruz . 


ADRIEN BRODY 


HEP BURALARDAYDI AMA PİYANONUN 
BAŞINA GEÇİNCE FARK EDİLDİ 


Herkes onun varlığından ancak Roman Polansky'nin 
The Pianist'i ile ödülü alıp Oscar Töreni'nde sahneye 
koşarak Halle Berıy'yi ateşli bir şekilde öpünce haberdar oldu sanki. Oysa, bir çizgi roman kahramanının 
yıpranmış güzelliğine sahip Adrien Brody, bu noktaya 
gelene kadar yıllar boyunca yıldızlığın eşiğinde gezinmişti. 

90'lı yılların büyük bölümünü kendi kuşağının. “bir 
sonraki yıldızı? olmanın gerginliğiyle geçirdi. Üstelik, 
Steven Soderbergh'in King of the Hil'inde, Ken Loach'un Bread and Roses'ında, Summer of Sam'de ve 
ayın filmlerinden Liberty Heghts'ta da çok başarılı per 
formanslar sunduğu halde. 

Piyanist Wladyslaw Szpilman rolü ise onu istediği 


© Yere getirdi. Hem En İyi Aktör Ödülü'nü en-genç yaşta 
“alan oyuncu oldu, hem de Cösar'a layık bulundu. Ad- 
“ tien Brody, nihayet sahne ışıklarının ortasına çıkmıştı. 
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LORD OF THE FLIES 


Yönetmen: Harry Hook 


Nobel ödüllü yazar William Golding'in eseri Lord Of The Flies, bir 
grup İngiliz öğrencinin ıssız bir adada 
yaşadıklarını anlatıyor. Başlarında bir 


yetişkin bulunmayan çocuklar hiçbir 
kuralın ve ahlaki sınırlamanın olmadı- 


3 EYLÜL 


ğı yabani ortamda hayatta kalabilmek 


Aİ FAIR GAME 


>! Yönetmen: Andrew Sipes 


Cindy Crawford sinema endüstrisinin 
de dikkatini çekmiş ve 1995 yılında 
aksiyon macera türünde bir filmde rol 
almıştı. Fair Game, Kate McOeuan 
adlı bir avukatın KGB ile başının belaya girmesiyle başlıyor. Kazak adlı 
bir KGB ajanının silahından çıkan 


10 EYLÜL 


om ATTACKİ 


JACK PALANCE 
Ni Yönetmen: Robert Aldrich 


ATTAĞI 
ip © 


ği Yılı: 1956 Süresi: 107 Dakika 

The Dirty Dozen ve What Ever Happa To Baby Jane adlı filmlerin yönetmeni Robert Aldrich'in imzasını 
taşıyan Affack!, yazar Norman Brooks'un The Fragile Fox adlı oyunundan uyarlanma. 

Savaş karşıtı olmasının ötesinde anti- 


TO LIVE AND DIEINLA. 


Yönetmen: William Friedkin 


Yapım Yılı: 1985 Süresi: 110 Dakika 

To Live And Die In L.A. son derece 
becerikli ama küstah ve kibirli bir gizli servis ajanının kirli dolapları çevresinde dönen sürükleyici bir polisiye. 
Bazı yönlerden 7be French Connection'ı anımsatan filmde Friedkin, benzeri bir atmosferi bu kez Los Ange- 


24 EYLUL 


60 


Oyuncular: Balthazar Getty, Chris Furrh, Danuel Pipoly, Badgett Dale. 


için içgüdülerine dönmek zorunda kalacaklar. Bir süre sonra merhametin 
unutulduğu bir vahşetin egemenliğine 
girecekler. İnsanlık durumu üzerine 
son derece çarpıcı saptamalarda bulunan film izleyenlerde derin etkiler bırakacak sarsıcı bir yapım. 


| Oyuncular: Cindy Crawford, William Baldwin, Steven Berkoff, Salma Hayek. 


kurşunlara hedef olan Kate polise başvuruyor. Onu koruması için görevlendirilen genç detektif Max Kilpatrick 
ile önceleri pek yıldızı barışmasa da 
bir süre sonra aralarında duygusal bir 
ilişki başlıyor ve iki sevgili birlikte 
kaçmak zorunda kalıyor. 


Oyuncular: Jack Palance, Eddie Albert, Lee Marvin, Robert Strauss. 


militarist bir film olan Ağfack!, daha 
çekim aşamasında ABD ordusunun 
tepkisini çekmiş ve filme hiçbir askeri 
destekte bulunulmamıştı. 

Heyecan dolu sahneleri, tartışma yaratan senaryosu ve militarizme getirdiği etkili eleştirisiyle güçlü bir film. 


Oyuncular: William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, John Turturro. 


les'ta kuruyor. Gizli Servis içinde her 
türlü pisliği çeviren ve dokunulmaz 
olduğuna inanan Eric Masters rolün- 
de Willem Dafoe'yu izliyoruz. Ortağı 
Masters tarafından öldürülen genç 
polis rolündeyse William Petersen 


karşımıza çıkıyor. 


CINDY 
CRAWFORD 


REKLAMI YAPILAN HER ÜRÜNDE 
KARŞIMIZA ÇIKTI, MODADAN 
PARFÜME, SODADAN SÜTE HER 
ŞEYİN SATIŞINI ARTIRDI 


Doğrusu oyunculukta başarılı olduğu 
söylenemez. Andrew Sipes'in Fair Game'inde cesur ve güzel bir avukatı oynarken de herkesin gözü sadece 'dünyanın en 
güzel kadını'nı gördü. 

Süpermodel Cindy Crawford, reklamı yapılan her şeyde karşımıza çıkmıştı. Kısa 
ömürlü mesleğinde çok uzun süre dayandı. Modadan parfüme, sodadan süte, her 
ürünün satışını artırdı. *Fitness” videoları 
ve mayolu takvimlerle servetine servet kattı. 1995 yılında Forbes dergisi onun dünyanın en yüksek ücret alan modeli olduğunu 
bildirdi. Crawford, Playboy'a poz veren ilk 
süpermodel olmakla kalmadı, Vanity Fairin kapağında, şarkıcı k.d. lang'le imalı 
bir şekilde yer alarak mesleğini de tehlikeye soktu. Arada Richard Gere de var tabii. 

Televizyonda sadece reklamlara çıkmıyor. Crawford MTV'nin House of Siyle'ında 
altı yıl sunuculuk yaptı. Zeki ve esprili bir iş 
kadın olduğu için, popüler bir 'talk show £ 
konuğu olarak tanındı. Bazen TV dizileri- # 
ne de konuk oyuncu olarak çıkıyor. p 

Gerçi Fair Game'le kendini eleştir # 
menlere oyuncu olarak beğendireme- # 
di, ama sinemayı gönlünden çıkarmış değil. Yeniyetme yaşında, mısır £ 
püsküllerini yolan bir fotoğrafla 
keşfedildiği söylenir. O yaz modelliğe başladı, sonra da devam etti. Kimya mühendisliği okuyor 
du; ama model olarak daha 
fazla para kazanacağını düşündü. Ne diyelim, haklıymış. 
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her cumartesi 20:00 - 22:00 
UP TO HIS EARS 


Yönetmen: Philippe de Broca 


saat 20:00 


JEAN PAUL BELMONDO 
URSULA ANDRESS 


BAE TPAO 
PHILIPPE DE BROCA 


Fransız sinemacı Philippe de Broca'nın yönettiği film, intihar etmek 
üzere arabasını uçurumdan aşağı süren Arthur'un görüntüsüyle açılıyor. 
Bu, olağanüstü zengin Arthur'un son 
10 günde dokuzuncu intihar girişimi 
ve tüm derdi de hayatın basitliğinin 


4 EYLÜL 


GUN MOLL saat 22:00 


l 

| Yönetmen: Giorgio Capitani 

Oyuncular: Sophia Loren, Marcello Mastroiamni, 
£ Yapım Yılı: 1975 Süresi: 97 Dakika 


Komediyle macerayı harmanlayan 
Gun Moll, İtalyan sinemasının en büyük iki yıldızını buluşturan hareketli 
bir film. Sophia Loren ile Marcello 
Mastroianni'nin başrollerini paylaştığı film mafya örgütünde basamakları 
urmanarak zirveye yerleşen bir fahişe- 


4 EYLÜL 


COMPETİTİON 


© Yönetmen: Joel Oliansky 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, Amy Irving, Lee R 
, Yapım Yılı: 1980 Süresi: 119 Dakika 


Uluslararası arenada birbirine rakip 
iki yetenekli piyanistin aşkını anlatan 
Competition, romantizm tutkunları 
kadar klasik müzik meraklılarının da 
ilgisini çekecek bir film. 30 yaşını geçtiği halde büyük bir yarışma kazan- 


11 EYLÜL 
İğ 


mayı başaramayan Paul, son bir yarış- 


Yönetmen: Lasse Halström 


Süresi: 100 Dakika 
Talk About'ta kocasının kendisini aldattığını öğrenince evini terk ederek kız kardeşinin yanına 
yerleşen Grace ile ailesinin başından 
geçenler anlatılıyor. 
Grace'in anne ve babası kızları yerine 
-damatlarının tarafını tutmuş ve yaşa- 


Yapım Yılı: 1995 
Something To 


SOMETHING TO TALK ABOUT saa12200 


Oyuncular: Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, Jean Rochefort, Maria Pacome. 


verdiği can sıkıntısı. 

Bol parası, güzel bir nişanlısı var; ama 
hayatında heyecan yok. Bu derdine 
bir arkadaşı ilginç bir teklifle çare getirir. Bir ay süreli hayat sigortası yapuracak tüm varlığını da nişanlısı ve 
arkadaşına bırakacaktır. 


Pierre Brice, Dalila Di Lazzaro. 


nin öyküsünü anlatıyor. Mafya üyesi 
sevgilisi bir cinayet işleyince onu korumak işi de güzel fahişe Pupa'ya 
kalıyor. Pupa'nın hesaplayamadığı şey 
ise sonuçta tüm mafya örgütünün 
onun iki dudağı arasına bakar hale gelişi olacaktır. 


emick, Sam Wanamaker. 


maya daha girmeye ve yine kazanamazsa kendini öğretmenliğe adamaya 
karar verir. Hazırlıklar sırasında son 
derece yetenekli ama kendisi kadar 
hırslı olmayan genç bir piyanistle, Heidi ile tanışan Paul yüreğinde kıpırdanmalar hisseder. 


Oyuncular: Julia Roberts, Dennis Ouaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick. 


dıkları küçük kentte dedikodu çıkmaması için kızlarını ikna etmenin yolla- 
Ancak 
Grace'in annesi de kendi kocasının 


rını aramaya başlamışlardır. 


onu yıllardır aldattığını öğrenince yola gelir ve gözünün yaşına bakmadan 
adamı evden atıverir. 


JEAN ROCHEFORT 


BENZERSİZ BİR KOMEDYEN 


ULUSLARARASI ŞÖHRETE ULAŞAMADI, 
AMA TARTIŞMASIZ ÇOK İYİ BİR OYUNCU 


Bütün ustalığına rağmen, konservatuvardan sınıf arkadaşı Jean-Paul Belmondo'nun uluslararası şöhretine 
erişemedi. Cartuche'da olduğu gibi, zaman zaman birlikte oynadılar. Ayın filmlerinden Les Tribulations D'Un 
Chinois En Chine'da (Up To His Ears) da intihar eğilimli milyoner Belmondo'nun uşağı Leon olarak De Broca'nın filmine klas katıyor. Yetmiş dört yaşında, kırk yıli aşkın süredir Fransız sinemasının en saygın isimlerinden. Kabarelerde, oyunlarda, filmlerde rol aldı. Gangster ve casus filmlerine, hatta 'Anjelik'lere emek vermişliği vardır; ama komedyenliği hepsinin önünde gelir. 

Chabrol, Tavernier, Altman, Buriuel'le çalıştı, 'Berberin Kocası' oldu, Cesar koleksiyonu yaptı. L'nomme du 
train'le övgü aldı. Keşke diyoruz, Terry Gilliam'ın Don 
Ouixote'u tamamlanabilseymiş de, Rochefort'u çok yakıştığı bu rolde izleyebilseymişiz. 
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YOLA ÇOK DA GÜÇLÜ OLMAYAN 
ROLLERLE ÇIKMIŞ OLSA DA ZAMANLA 
KARAKTERLERİ DERİNLİK KAZANDI 


Bir zamanlar ona Amerika'nın Bridget Bardot'su gözüyle bakarlardı. Bütün suç Elia Kazan'da. Sahne ve 
ekrana henüz adım atmadığı dönemde Lee Remick'e 
filmi A Face in the Crowd'da seksi bir sarışını oynattı. 
Remick de meslek hayatının başında flörtçü kızları oynayıp durdu. Zamanla karakterlerine derinlik katma 
yolundaki çabası meyvelerini verdi. Hem kurbanları, 
hem başkalarını kurban edenleri aynı inandırıcılıkla 
oynayan yetkin bir dramatik artist olarak tanındı. 

Büyük kısmında hastalığıyla mücadele ettiği meslek hayatında, sinemadan çok sahneye, özellikle televizyona öncelik tanıdı. Biz onu, yetenekli piyanist kızı- 
nın başarısına kendini adamış anne olarak Competition'da izleyeceğiz. Richard Dreyfuss'un varlığına rağmen, onun karakteri Greta aklınızdan çıkmayacak. 
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her cumartesi 20:00 - 22:00 
ABSENCE OF MALICE 


Yönetmen: Sydney Pollack 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 111 Dakika 

Oscar'lı yönetmeni Sydney Pollack 
imzalı Absence Of Malice gücünü 
Kurt Luedtke'nin kaleme aldığı güçlü 
senaryosundan ve birinci sınıf oyuncularından alıyor. Gazeteci Megan, 
FBI araştırmacısı Rosen'in bir raporuna dayanarak önemli bir iş adamını 


Yönetmen: Daniel Petrie 


1937 yılında Nova Scotia'da (Kanada) yaşanan bir öyküyü anlatan The 
Bay Boy'un (Un printemps sous la 
neige) başrol oyuncusu Kiefer Sutherland bu filmdeki rolüyle Kanada'da 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Son derece fakir bir ailenin 


18 EYLÜL 


» Yönetmen: Michael Bortman, David Brisbin 
caris 


| Yapım Yılı: 1991 Süresi: 107 Dakika 
— Robert Boswell'in romanından uyarlanan Crooked Hearis, güçlü oyuncu 
kadrosu ve sağlam senaryosuyla izleyenleri etkileyecek bir aile draması. 
Aile içi skandalların bir türlü dinmek 
bilmediği Warrenlar bir daha toparlanamayacak şekilde dağılmanın eşiğine 


25 EYLÜL 


yi MOONLIGHT & VALENTİNO 


saat 20:00 


Oyuncular: Paul Newman, Sally Field, Bob Balaban, Melinda Dillon. 


suçlayan bir haber yazar. Haber 
yaptığı kişiyle tanışınca belki de acele 
yargıya vardığını anlar. Onun tanıdığı 
kişi ile FBVın raporunda bahsedilen 
kişi çok da benzerlik göstermemektedir. Üstelik aralarında duygusal bir 
yakınlaşma başlamıştır. 


Oyuncular: Liv Ullmann, Kiefer Sutherland, Alan Scarfe, Mathieu Carriere. 


oğlu olan genç Donald ciddi bir ikilemle karşı karşıyadır. Ailesinin beklentisi Donald'ın bir din adamı olmasıdır. Oysa Donald'ın hiç de böyle bir 
niyeti yoktur. Her şeyden önce bir rahibeye karşı pek de masum sayılamayacak duygular beslemektedir. 


ked CROOKED HEARTS saat 20:00 


Oyuncular: Vincent D'Onofrio, Jennifer Jason Leigh, Peter Berg, Peter Coyote. 


gelmiştir. Şehir değişikliği bile yetmemiş, yeni sorunlar herkesi alt üst etmiştir. Ailenin babası ile büyük oğlu 
arasındaki şiddetli bir tartışma tüm 
ailenin geçmişine dönmesini gerektirecek ve bu hesaplaşmalar sonucu nihayet bir umut ışığı doğacakur. 


saat 22:00 


© Yönetmen: David Anspaugh 


AND © Oyuncular: Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow, Kathleen Turner, Whoopie Goldberg, Jon Bon Jovi. 


| Yapım Yılı: 1995 Süresi: 99 Dakika 

Rebecca aldığı korkunç haberle bir 
anda sarsılır: Beklenmedik bir trafik 
kazası sonucu kocası ölmüştür. 

Onu bu zor günüde yalnız bırakmayan arkadaşları ve komşuları derhal 
evi doldurur; ama bir süre sonra anlaşılır ki asıl desteğe ve duygusal yardı- 
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64 


ma ihtiyacı olan onlardır. 

Yakın arkadaşı ve komşusu Sylvie'nin 
evliliği sallantıda; erkeklerle ilişki kurmada başarısız olan kızkardeşi Lucy 
ise ciddi bir bunalımdadır. Ünlü kadın 
oyunculardan kurulu güçlü kadrosu 
ile öne çıkan bir yapım. 


BERGMAN OYUNCUSU 


LV ULLMANN 


AVRUPA'NIN EN İYİ OYUNCULARINDAN, 
AMA HOLLWOOD'DAN HEP UZAK KALDI 


Adı hep Ingmar Bergman'la birlikte anılır. Yıllar boyunca 
onun favori oyuncularından biri oldu. Liv Ullmann yönetmenliğe başlayınca da bu sefer herkes onun Bergman'dan etkilendiğinden dem vurmaya başladı. 

Ullmann Tokyo'da, Norveç vatandaşı olarak doğdu; ama 
yedi yaşına gelene kadar ülkesine ayak basmadı. Ailesi 
savaş çıkınca Tokyo'dan Kanada'ya gitti, Norveç'e 
1946'da döndüler. Londra'da oyunculuk okudu. Sonra, 
yıllar boyunca hamisi ve sevgilisi olan Bergman'la tanıştı. 
Kızları Linn, zaman zaman annesinin filmlerinde oynuyor. 

Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olsa da, Hollywood'la pek anlaşamadı. Broadway ona daha yakın geldi. 
1977'de anılarını yazdı, ama acele etmiş; kitabı Changing 
piyasaya çıktıktan yıllar sonra yönetmenliğe başladı. Hatta filmlerle yetinmeyip TV için bir mini dizi bile yönetti. 

Biz onu, gencecik Kiefer Sutherland'a ödül getiren The 
Bay Boy'da, onun annesi Jennie olarak izleyeceğiz. 


VINCENT D'ONOFRIO 


İDDİALI ROLLERİ SESSİZ SEDASIZ ÜSTLENİYOR VE HER ROLÜN 


ÜSTESİNDEN GELMESİNİ DE BAŞARIYOR 


Ne yapacağı, sinsice kimin kılığına gireceği bi- Sürekli çalışıyor, ama Hollywood'a göbekten 
linmeyen bir oyuncu. İri cüssesini bile gözden ırak bağlı sayılmaz. Şöhrette, kudrette gözü yok. Bu 
tutabiliyor. Fu// Metal Jacket'in ruhi dengesi bo- ay, sorunlu aienin oğlu Charley olarak Crooked 
zulmuş nefer Pyle'ından, Ed Wood'daki genç Or- Hearts'la karşımıza gelecek. 


son Welles'e kadar her tür karaktere can 
verdi; hatta The Velocity of Gary'de biseksüel bir porno yıldızı bile oldu. 

Oyunculuğa sahnede başladı. Çok az 
paraya çok küçük rollerde oynadı. Sonra 
Amerikan Stanislavski Tiyatrosu'na katıldı ve bir anda ön plana çıktı. 

1983'te geçtiSi sinemada adını duyurmak için Pyle'ı beklemesi gerekti. Sonra 
bu rol için aldığı kiloları verdi, Mystic Pizza'da Lili Taylor'ın sevgilisini oynadı. Yıllar sonra, Nancy Savoca'nın Household 
Saints'inde bu sefer Taylor'ın babasını 
oynayacaktı. İlk başrolüne 1996'da, The 
Whole Wide World'le kavuştu. 
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EN GÜZEL AŞKLAR 
SONBAHARDA YAŞANIR... 


RADYO EKSEN'E 'İÇİ MÜZİK DOLU' BİR ÇANTA GELDİ. 
BU ESRARENGİZ ÇANTADAKİ ALBÜMLERİ TARADIK, SONBAHARA 


YAKIŞAN BİR SEÇKİ HAZIRLADIK... 


Kısa bir süre önce Radyo Eksen'e, içinde çok 
sayıda eski zaman albümünün bulunduğu esrarengiz bir çanta geldi. “En güzel aşklar sonbaharda yaşanır” diyenler için bu çantada bulunan albümlerin 
içinden unutulmayan bazı şarkıları seçtik. 

Çantayı getiren hanımefendiye duyduğumuz saygıdan dolayı hikayenin ayrıntılarını anlatmayacagız; sadece büyük aşkını bizimle paylaştığı için kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. 


TIM HARDIN 


HOW CAN WE HANG ON TO A DREAM 

Folk-Rock'ın önemli isimlerinden Tim Hardin'e 
kullandığı keyif verici maddeler her zaman zor günler yaşatmıştı. Buna rağmen müzik tarihi için 


birçok önemli kayıt bırakan sanatçı zamanında 


Woodstock Festivali'ne de katılmıştı. Seçimimiz 
1980 yılında hayatını kaybeden sanatçının 1966 yılında yayınlanan ilk albümü Tim Hardin V'ın kapanış şarkısı How Can We Hang On To A Dream. 


BOB DYLAN 


VLL BE YOUR BABY TONİGHT 

Bob Dylan'ın folk-rock'la desteklenen albümü 
John Wesley Harding, Nashville'de kaydedilip 
1967 yılında da yayınlanmıştı. Country müziğinin 
Dylan eserlerindeki en önemli örneklerinden olan 
albümün kapanış şarkısı 1// Be Yowr Baby Tonight, 
sade sözleri ve iç acıtan armonikasıyla seçtiğimiz en 
saf aşk şarkılarından biri oldu. 


THE BOX TOPS - THE LETTER 

The Letter, The Box Tops'ın 1967'de çıkan ilk 
43'liğiydi. 4 hafta boyunca bir numarada kalan 
şarkıyı Billboard Yılın 45'liği seçmişti. Grup, Te 
Leiter'ı kaydettiği sene solist Alex Chilton henüz 


16 yaşındaydı. 


HOLLJES - THE AJR THAT | BREATHE 

Radyomuza gelen bu esrarengiz çantada gördügümüz en önemli şarkılardan biri de 1962 yılında 
Manchester/İngiltere'de kurulan The Hollies'in 
1974 yılında yayınladığı ve kendi adını taşıyan albümlerinden The Air Thai I Breaihe. 


COLE PORTER 
LET'S DO /T( LET'S FALL IN LOVE ) 


Zengin bir büyükbabanın torunu olan Cole Porter, Harward'da gördüğü hukuk eğitimini bir kenara itip müzik kariyerini seçince yaşlı adam tarafından hiç bir zaman affedilmemiş olsa da hayranları tarafından bu seçimi yapuğı için hep ayakta alkışlanmıştır. Sanatçının hayatını anlatan De-Lovely filminde Alanis Morissette'in seslendirdiği 
Let's Do It (Let's Fall In Love) çantada yer alan 
tek toplama albümden seçtiğimiz şarkı oldu. 

Gülşah Güray 
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RADYO EKSEN EN İYİ 10 


GLEİRİMES  eae 5İ BAM THWOK 
02 - NICK CAVE & THE BAD SEEDS .... NATURE BOY 
03 - DANIEL DALEJOHNSTON....... LOVE FOREVER 
04-PJHARVEY............. YOU COME THROUGH 
05-EDHARCOURT........... THIS ONE'S FOR YOU 
06 - KATHRYN WILLAMS..... INA BROKEN DREAM 
07-YEAHYEAHYEAHS............... Y-CONTROL 
08-RADIO4............. ABSOLUTE AFFIRMATION 
OSE HE BLUESKİNS e e GIRL 
10-MARJORIEFANR...................... WAVES 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


58 yıl önce- Freddie Mercury doğdu (5 Eylül) 

11 yıl önce- Gitarist Dave Navarro, Red Hot Chili 
Peppers'a katıldı. (5 Eylül) 

8 yıl önce- Tupac Shakur ve Marion “SSuge” Knight 
vuruldu. Shakur 6 gün sonra öldü. (7 Eylül) 

33 yıl önce- John Lennon Imagine albümünü 
piyasaya sürdü (9 Eylül) 

17 yıl önce- Peter Tosh, Jamaika'daki evinde 
öldürüldü (11 Eylül) 

28 yıl önce- Fiona Apple doğdu. (13 Eylül) 

34 yıl önce- Jimi Hendrix öldü. (18 Eylül) 


Aşkın gücü, güç aşkina 
baskın geldiği zaman dünyâ 
barışı tanıyacak. 

: imi Hendrix 
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25 Eylül, Saat 22.00 


Moonlight & Valentino 


“ 


<N No e 


Perkins * Pallrow * Bon İovi * Tamer * Goldberg 


ime ht 


«Valertino 


Yapım Yılı: 1995 


(Rebecca, bir trafik kazasında eşini kaybettikten 
sonra, kız kardeşi Lucy, yakın arkadaşı Sylvie ve 
üvey annesi Alberta onunla zaman geçirmek için 
birlikte tatile giderler. Dört kadın yola çıkmadan az 
önce, yan evin bahçesinde, Valentino adlı köpeğini 
arayan yakışıklı bir badanacı görürler. Yol boyu bu 
badanacıyı konuşurlar, onun adının Valentino oldu- 
Şunu varsayarlar.) 

REBECCA TRAGER: Ben hâlâ sizin kimden söz ettiğinizi bilmiyorum. Kimden söz ediyorsunuz? 
ALBERTA TRAGER: Badanacıdan. 

SYLVIE MORROMW: Sence güzel kadınları mı seviyordur ve onların ruhu boya fırçasında mı yaşıyordur? Sonra onları evlerin duvarlarına boyuyordur. 
Seninle de 65 yıl evli kalabilecek biridir. 

(Yolculuk bitmiş, sohbet ise sürmektedir.) 

LUCY TRAGER: Kesinlikle hayır. 

SYLVTE: Nasıl böyle bir şey dersin? 

LUCY TRAGER: Çünkü Valentino, evliliğin insanların hayatlarını mahvettiğini biliyor. 

SYLVIE: Gerçekten mi? 

LUCY: Evet, ama ilişkiler konusunda acemi birine 
aşık olursa karşısındakine bildiklerini öğretebilir. 
Sonra o ikisinin yaşadığı her şey her zaman yeni 
olur. (A/berta'nın gözleri parlar. Lucy'yi hayranlık- 
la dinlemiş, en azından dinler gibi görünmüştür.) 
ALBERTA TRAGER: Lucy, çok güzel şeyler söyledin. Biraz daha anlar. 

LUCY: Şakaydı! Tanrım, yoksa bana inandınız mı? 
SYLVIE: Durun, işte size gerçek. Tavuk çorbası, 
Dünya denen şu gezegendeki en kadınca şeydir. 
(Masadakiler gülmeye başlar, Sylvie devam eder.) İşte gerçek bu. Demedi demeyin. Paul'le benim ilk 
günlerimizde bana karşı koyamazdı. Buharı tüten 
bir kase sıcak tavuk çorbası onu beklerdi. Bizi yukarı yatak odamıza çıkartırdı. Yani, beni ve çorbayı. 
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MOONLIHGT & VALENTİNO 
Yönetmen: David Anspaugh 
Oyuncular: Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow, Kathleen Turner, Whoopie Goldberg. 


Süresi: 99 Dakika 


ALBERTA: Garip bir ön sevişme şekli Sylvie. 
LUCY: Mutlaka tavuk çorbası olması mı gerekiyor? 
Yoksa mercimek ya da kırık bezelye çorbası da olur 
mu? (Lwey çok ciddidir. Önemli bir sır öğrenmiş gibidir. Başta Alberta, herkes bakakalır; ama Sylvie 
aynı ciddiyetle yanıt verir.) 

SYLVTE: Ev yapımı daha iyidir. 

LUCY: Sıcak olması gerekiyor mu? *Gazpacho? da 
işe yarar mı? Soğuk çorba da kadınca mıdır? 
ALBERTA: Hayır. Çorbanın cinsiyeti olmaz. 

O sadece beslenmek içindir. 

SYLVIE: Sen hep kadınlığını reddediyorsun. 
(Alaycı bir ses tonuyla söylemiştir.) 

ALBERTA: Hayır, 
diyorum. 
(Sohbetin başından itibaren sessiz kalan, sadece dinlemeyi tercih eden Rebecca, sakin bir ses tonuyla ko- 


ben çorbanın kadınlığını redde- 


nuşmaya başlar.) 

REBECCA: Burada her türden kadınlığın bir araya 
toplandığını fark ettim bir anda. Bekar bir kadın var 
(Eliyle Lucy'yi gösterir), evli bir kadın var (Sylvie'yi 
gösterir), boşanmış bir kadın var (Alberta'yı gösterir). Bir de tabii sonsuza kadar dulumuz var. 
ALBERTA: Bu senin medeni halini gösteriyor. Kadınlığını değil. Kendini bu şekilde tanımlamaman 
gerektiğini düşünüyorum Rebecca. 

(Rebecca kafasıyla kabul etmediğini ifade eder. Araya giren Sylvie tepki gösterir. Alberta devam eder.) 
ALBERTA: Çünkü bu, bizim kendimizi erkeklere 
göre değiştirdiğimizi ima ediyor. Biz neysek oyuz. 
Yanımızdaki kişiden bağımsızız. 

REBECCA; Hı hı... Bu yüzden aptal bir badanacı, 
salak köpeğine, aptalca bir isimle seslendiğinden beri akıllıca tek bir kelime etmedik. 

(Hepsi gülmeye başlar... Giderek artan kahkahalar 
ve kalkan kadehlerle sahne sona erer.) 


Nİ/ Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsini 
N YA PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ wwaw.cnbce.com adresinden öğrenebilirsin 
CNEC-e aylık yayın akışı * TEKRAR 
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1 Eylül 2 Eylül 3 Eylül 4 Eylül 5 Eylül 6 Eylül 7 Eylül 
çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı 


07:00 - THE SIMPSONS* 0700 - THE SIMPSONS” 

0730- MUPPET SHOW* 0730 - MUPPET SHOW” 
an 0800 - HEİDİ* 08:00 - KEDİ mma 
— 0830 - VİKİNGLER pa 
0800 - SNOOPY* Sama 
em 2X1 GÖSTERİM > 
— 10:00 - RUGRATS O 
e 2X16GÖSTERİM ez 

11:00- AS TOLD BY 

ij O GİNGER 1130- MYUFEAS O 
© DU 1130 - AAHHHİ REAL A TEENAGE ROBOT ha 
Nİ ER MONSTERS 1200 - CATDOG EE 
— © 1200 - CATDOG LU 


1230 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 
1800 - ROMANTIC COMEDY 
1500 - FRASLER* 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
16:00 - ELECTRİC DREAMS 


1230 - SPONGEBOB 
SOYAREPANTS 
1300 - ONLY YOU* 
1500 - FRASİER* 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
1600 - SHİP OF FOOLS* 


17:30 - 18:00 


FRASİER* 
18:30 - MUPPET SHOW 


RUGRATS 


RUGRATS RUGRATS 


18:30 - AHHİ REAL 18:30 - TEENAGE 18:30 - ASTOLD BY 
MONSTERS ROBOT GINGER 


FRASER FRASER FRASIER 
KING OF OUEENS KING OF OUEENS KING OF CUEENS 


i i 


18:30 - MUPPET SHOW 


18:00 


THE SIMPSONS THE SIMPSONS 


ACCORDING TO JIM ACCORDING T0 JIM 


18:30 | 19 


4 z 
1. SEZON FİNALİ 


20:30 | 20:00 


) 
ke 
Si WITHOUT A TRACE WITHOUT A TRACE UP TO HIS FARS BOSTON PUBLİC LAS VEGAS 
© 
e SHIP OF FOOLS ONLY YOU LORD OF THE FES 23:00 - GUN MOL BOOMTOWN* 
N 
S 2800 -X -FİLES* 
e ANGEL 
Tr 
4. SEZON FİNALİ 
e a SOUTH PARK 
01:00 - ANGEL 01:00 -24 e 0030 - ACDORDING TO JİM 00:30 - ARRESTED 00:30 - TWO &AHALFMEN 
e 20 02:00 - WITHOUT A TRACE E OF THE NEEDLE 01:00 -24 DEVELOPMENT 01:00 - LAS VEGAS 
e GER 08:00 - LORD OF THEFUİES 0330 - UP TO HIS EARS 0200 -ER 01:00 - BOSTON PUBLİC 0200 - FRASER 
—. 08:20 - SHİP OF FOOLS 03:00 - ANGEL (05:00 - GUN MOLL 0800 - BOOMTOWN. ARMY OF DARKNESS 
e Bi 05:00 - KING OF GUEENS 0400 - X -FLES 0230 -EGES - ACCORDING T0 JİM 
0590 - FRASİER 05:30 - FRASİER 0500 - SHİP OFFOOLS 0430 - MALCOLM IN THE 0500 - TWO & A HALEMEN 
" MİDDLE 0530 - LAS VEGAS 
(| - - FRASER 
© 


05:30 - BOSTON PUBUC 
06:30 - FRASIER 


0) 


V> 


CNBC-e 


www.cnbee.com 


aylık yayın akışı 


8 Eylül 
çarşamba 


9 Eylül 
perşembe 


10 Eylül 
cuma 


11 Eylül 
cumartesi 


07:00 - FRASER” 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
0800 - MUPPET SHOW” 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
09:00 - RUGRATS 
Z2X16ÖSTERİM 
1000 - AS TOLD BY 
GİNGER 
1030 - AAHHHİ REAL 
MONSTERS 

11:00 - CATDOG 

11:30 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
1200 - A DANGERDUS 


14:00 - THE SIMPSONS* 
1430 - SCRUBS* 

) 1500-1HE0C* 
16:00 - LAS VEGAS” 
17:00 - SOUR GRAPES 


RUGRATS 


18:30 - TEENAGE 
ROBOT 


RUGRATS RUGRATS 


18:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


18:30 - AS TOLD BY 
GİNGER 


FRAŞIER FRAŞIER FRASER. 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


THE SIMPSONS KING OF CUEENS 
SCRUBS EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


THEO.C 
WİTHOUT A TRACE 


SELNFELD 


LASVEGAS 
İLKBÖLÜM ÖZEL TEKRAR COMPETİTİON 


S8 pi SOMETHİNG 


ED TOTALK ABOUT 


MISSISSIPPI 


TWO & A HALF MEN 


0 - SELNFELD* 


00:30 - THE SIMPSONS | KING OF OUEENS 


ODY LOVE 


TWO & A HALF MEN* 


12 Eylül 
pazar 


07:00 - FRASİER* 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
0800 - MUPPET SHOW 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
0800 - RUGRATS 
2X16ÖSTERİM 
10:00 - WLD 
THORNBERAY'S 
1030 - MYLUFEAS 
'ATEENAGE ROBOT 
11:00 - CATDOG 

1130 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
12:00 - MALCOLM IN THE 
MIDDLE* 


13 Eylül 
pazartesi 


14 Eylül 
salı 


15 Eylül 
çarşamba 


12:30 - ACCORDING TO JIM” 
13:00 - BOSTON PUBLIC* 
14:00 - KING OF GUEENS* 
1530 - EVERYBODY LOVES 
RAYMOND” 

1500-ER* 

1600 - UP TO HİS EARS” 


WİTHOUT A TRACE* 


RUGRATS RUGRATS 


18:30 - SPONGEBOB 


RUGRATS 


18:30 - CATDOG 18:30 - AHH! REAL 


MONSTERS 


ARRESTED 
DEVELOPMENT* 


FRAŞIER FRAŞIER FRASIER 

2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
MALCOLM 

INTRE MİDDLE ACCORDING TO JİM COUPLING 

2.SEZON FINALI 


ANGEL 


ARRESTED 
DEVELOPMENT 


TWO & A HALF MEN 
BOSTON PUBLIC LAS VEGAS ER 
SOME MOTHER'S SON | LAST NIGHT THE HAND 


ACCORDİNG TO JIM 
TEKRAR 


X-FILES 


MALCOLM IN COUPLING 


MIDDLE 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


17 Eylül 18 Eylül 19 Eylül 20 Eylül 21 Eylül 22 Eylül 23 Eylül 


16 Eylül i 
cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe 


perşembe 


07.00 - FRASTER* 
Dk ÖZEL GÖSTERİM 
0840 - MUPPET SHOW* 


(07:00 - FRASER” 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
08:00 - MUPPET SHOW* 


C 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZELGÖSTERİM : — — — 

— 0200 - RUGRATS 0900- RUGRATS — 

© 2X1 GÖSTERİM 2X16ÖSTERİM © © o te 

3 1000 - ASTOLD BY 1000 - WILD THORNBERAYS mi 

< GİNGER 1030- MYUFE AS e e e e 

a 1030 - AHHH REAL 'ATEENAGE ROBOT 

MONSTERS 11:00 - CATDOG o o O o 
11:00 - CATDOS 1130 - SPONGEBOB EE se m ZA 
1130 - SPONGEBOB SOUAREPANTS 9 
SOLAREPANTS 1200 - MALCOLM IN THE 5 & v D 


1200 - GUN MOLL MIDDLE* 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS RUGRATS 
RUGRATS RUGRATS 18:30 - WITHOUTA 
TRACE* 18:30 - CATDOG 18:30 - SPONGEBOB 18:30 - AHH! REAL 18:30 - TEENAGE 
1830 - TEENAGE AS TOLD BY GİNGER MONSTERS ROBOT 
ROBOT 
TWO & A HALFMEN* 
FRASER FRASER. 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
FRAŞIER FRASER FRAŞIER FRASER 
19:30 - SEİNFELD 2Xi ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
SEİNFELD 
KING OF OUEENS MALÇOLM IN THE ACCORDING TO JİM THE SIMPSONS 
MİDDLE 
COUPLING 
EVERYBODY LOVES ABSENCE OF MALICE ARRESTED. TWO & A HALFMEN SCRUBS 


RAYMOND DEVELOPMENT 


TWO & A HALF MEN* 
00:30 - SEİNFELD* 


00:30 - THE 


MALÇOLM IN TRE 
SIMPSONS 


MIDDLE 


NIP/TUCK 


0100-71 
TRAİN ROBİ 
0230 - SCRUBS 
0300 - ABSENCE 

OF MALICE 

05:00 - THE BAY BOY 


8 
0400 - NIP/TUCK 
0500 - COMPETMLON 


02:00 - FRASİER 
0230 - HUMAN RI 
0430 - MALCOLMIN 


- KING OF GUEENS 
- EVERYBODY LOVES 


DEVELOPMENT 
0530 - BOSTON PUBUC 
0530 - FRASER 


- MATHOUT A TRACE 


00 


0 - 13 


17 


:30 


19 


00 


30 | 20: 


20 


:00 


21 


:00 


22 


:00 


24 


00 


:00 - 01 


06 


İV 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


24 Eylül 
cuma 


RUGRATS 


18:30 - AS TOLD BY 
GİNGER 


FRASLER il 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
FINAL BÖLÜMÜ 


KING OF CUEENS 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


TOLIVEAND 
DIEINLA. 


aylık yayın akışı 


25 Eylül 
cumartesi 


THE SIMPSONS* 
SCRUBS* 
THEOC.* 

LAS VEGAS* 
X-FLES” 


TWO & A HALF MEN* 


SEİNFELD 


CROOKED HEARTS 


MOONLİGHT & 
VALENTİNO 


NIP/TUCK* 


26 Eylül 
pazar 


27 Eylül 


pazartesi 


1230 - ACCORDING TO JIM* 
13:00 - BOSTON PUBLIC* 
1400 - KING OF GUEENS* 
14:30 - EVERYBODY LOVES 
RAYMOND* 

1500-ER* 

1600 - SOMETHİNG 
TOTALK ABDUT* 


WMTKOUT ATRACE* İİ pucraTs 


18:30 - CATDOG 


ARRESTED 
DEVELOPMENT* 


FRASIER 
EN İYİLER 
2Xi ÖZEL GÖSTERİM 


SEİNFELD 


MALCOLM IN THE 
MİDDLE 


ARRESTED 
DEVELOPMENT 


X- ALES 


BOSTON PUBLIC 


23:00 - NIP/TUCK 


SOUTH PARK 


28 Eylül 
salı 


RUGRATS 
18:30 - SPONGEBOB 


FRASIER 
EN İYLER 
2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


ACCORDING TO JIM 


TWO & A HALFMEN 
LAS VEGAS 


LAST DAYS OF DİSCO 


| MENSONGE 


29 Eylül 


çarşamba 


RUGRATS 


18:30 - AHH! REAL 
MONSTERS 


FRASİER 
EN İYLER 


2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


. > 


AUCOEURDU. 


30 Eylül 
perşembe 


RUGRATS 
18:30 - TEENAGE 
ROBOT 


FRASER 
EN İYİLER 


2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


COUPLING THE SIMPSONS 


SCRUBS 


LBERTY HEİGHTS 


